Lees het verhaalije.

Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

Jeremia probeerde Jeruzalem uit te komen. Hij had een stukje land
geérfd in Benjamin en dat wilde hij gaan aannemen (zie Jer. 32). Hij
hoopte dat hij niet zou opvallen. Maar in de Benjaminpoort werd hij
herkend door of ficier Jiria. Jiria liet Jeremia oppakken en zei tegen
hem: 'Jij kiest de kant van de Babyloniérs! Jij wilt naar hen
overlopen.’ Jeremia zei: 'Dat is een leugen! Ik kies hun kant helemaal
nietl’ Jiria bracht hem bij de leiders van Jeruzalem.

De leiders werden woedend op Jeremia. Ze lieten hem stokslagen
geven en sloten hem op in een put onder een huis, dat werd gebruikt
als gevangenis. Daar moest hij een hele tijd blijven. Dit alles gebeurde
zonder dat er een rechter aan te pas kwam.
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Er blijven nog letters over.

Samen vormen zij een woord van 9 letters.
Schrijf dat woord op de streep.

De mensen zich steeds meer tegen de
oproep van Jeremia om zich aan Babel over te geven.




