De koningen van mijn volk leken op slechte herders, die hun schapen
expres laten verdwalen.

Het volk van Israél leek op een opgejaagd schaap dat door 2 leeuwen
gegrepen werd. De eerste leeuw verscheurde het schaap. Dat was de
koning van Assyri€, die Israel veroverde. Toen kwam de tweede
leeuw, die de resten van het schaap opvrat. Dat was Nebukadnessar,
de koning van Babylonie, die Israél helemaal vernietigde.

Die vijanden zeiden: 'Wij hebben geen schuld! Want dat volk is zelf
in opstand gekomen tegen de Heer. Terwijl Hij de enige is bij wie ze
echt veilig zijnl"

Ze moesten het volk fuchtigen en niet vernietigen. Dat was Gods
plan en Assyrié en Babel waren Zijn instrumenten. Daardoor konden
zij zo machtig worden.




