Geen redding.

Damascus is de hoofdstad van Syri€, het land waarvan Israél veel
geleden heeft. Voor hen geen redding, maar alleen maar dreiging.
Alle inwoners van Damascus vluchten weg, totaal in paniek. Want
hun geweldige stad is helemaal verlaten! De machtige Heer heeft
gezegd: Tk zorg ervoor dat alle sterke mannen en alle soldaten van
Damascus zullen sterven. Ik laat de muren van de stad en de
paleizen helemaal afbranden.’




