Koning Nebukadnessar zei tegen generaal Nebuzaradan: "Haal
Jeremia uit de gevangenis en bescherm hem. Laat hem zelf
zeggeh wat er met hem moet gebeuren.’ Nebuzaradan liet
Jeremia halen en zei tfegen hem: 'De Heer, je God, heeft
verschrikkelijke dingen laten gebeuren.
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Maar jou laat ik vrij, Jeremial Als je wilt, mag je met mij mee
naar Babel. Ik zal je beschermen. Als je niet met me mee wilt
naar Babel, is dat ook goed. Je mag overal heen. Kies een plek
die je fijn en prettig vindt, en ga daarheen!

Generaal Nebuzaradan gaf dit bevel door aan de hoge
officieren die het beleg van Jeruzalem leidden. Jeremia koos
ervoor om naar Gedalja in Mispa te gaan. Daar ging hij wonen.
Gedalja was nu verantwoordelijk voor Jeremia. Hij hoorde bij
een groep Judeeers, die zich aan Babel wilde onderwerpen en
was gered.




