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Vaders kijken anders

Denk	eens	aan	je	eigen	vader.	Misschien	kan	jij	je	
momenten	herinneren	dat	hij	trots	op	je	was	(misschien	
bij	de	musical	van	groep	8?).
Het	is	moeilijk	om	te	zeggen	hoe	je	je	voelt	als	je	vader	

trots	op	je	is.	Maar	je	voelt	je	super!	Blij!	Je	kan	de	hele	wereld	aan,	
want	je	vader	is	trots	op	jou!
Schrijf	een	elfje	over	dat	gevoel.	(Een	elfje	is	een	gedichtje	van	elf	
woorden,	verdeeld	over	vijf	regels.)

………….

………….	 ………….

………….	 ………….	 ………….	

………….	 ………….	 …………..	 ………….

………….	

God	is	Koning.	En	Hij	is	ook	jouw	Vader.	Je	Vader	is	heel	bij	met	jou.	
Hij	is	trots	op	jou.	Soms	kijkt	Hij	vertederd	naar	je	als	je	lekker	aan	
het	spelen	bent	of	lol	maakt	met	je	klasgenoten.	
Je	Vader	is	blij	als	jij	blij	bent.	Hij	geniet	als	je	nieuwe	dingen	leert.	
Je	Vader	leeft	met	je	mee	als	je	het	moeilijk	hebt.	
Hij	kijkt	op	een	speciale	manier	naar	jou.	

9 Vader

Wat doe ik hier vandaag?
P	 Ik	leer	mijn	Vader	beter	

kennen.	
P	 Ik	weet	dat	Hij	mij	ge-

adopteerd	heeft.
P	 Ik	begin	steeds	beter	te	

begrijpen	dat	het	heel	bij-
zonder	is	dat	ik	een	kind	
van	God,	mijn	Vader,	mag	
zijn.
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Er	zijn	allerlei	soorten	vaders:	

P	 Wat	voor	soort	vader	
heb	jij?	Zet	er	een	streep	
onder	(je	mag	ook	meer	
eigenschappen	onder-
strepen).	

P	 Welke	van	deze	eigen-
schappen	passen	bij	God?	
Zet	daar	een	cirkel	om.

P	Hoe	kijkt	God	naar	jou?	
P	Welke	dingen	vindt	Hij	goed	aan	jou?
P	Hoe	kijkt	Hij	naar	jouw	fouten?

Papa

Abba
Abba	betekent	‘papa’.	Ook	de	meester	op	school	werd	in	de	tijd	
van	Jezus	‘abba’	genoemd.	Het	is	dus	een	respectvolle	en	heel	
intieme	naam.	In	Romeinen	8:	15	staat:	‘U	hebt	de	Geest	ontvan-
gen	om	Gods	kinderen	te	zijn,	en	om	hem	te	kunnen	aanroepen	
met	Abba,	Vader.’

Jezus	leert	je	dat	je	God	Abba,	‘Papa’,	mag	noemen.	Dat	is	bijzonder,	
want	zo	noemde	niemand	God	in	die	tijd.	Papa	leert	je	hoe	je	mag	
leven.	Hij	is	heel	dicht	bij	jou.	Papa	kun	je	vertrouwen	en	Hij	wijst	je	
de	weg.	Dat	kun	je	van	je	eigen	vader	lang	niet	altijd	zeggen.	Maar	
God	is	een	Vader	die	volmaakt	is.

Hoe	vind	je	het	dat	je	God	‘Papa’	mag	noemen?
n	Vreemd
n	Het	voelt	vertrouwd
n	Ik	zeg	toch	liever	Vader

n	Anders,	nl.		. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Misschien	heb	jij	geen	vader,	of	zijn	jouw	ouders	
gescheiden	en	zie	je	je	vader	niet	zo	vaak.	Of	jij	kent	
iemand	bij	wie	dat	zo	is.	Wat	zou	het	voor	jou	of	voor	die	
persoon	betekenen	als	God	er	niet	was?

Waarom?
Nu	komt	de	grote	vraag:	waarom	wil	God	jouw	Vader	zijn?	
Waarom	blijft	Hij	áltijd	geduldig?	Waarom	blijft	Hij	van	je	houden	
terwijl	jij	Hem	zo	snel	vergeet?
Waarom??!

streng				grappig

sportief					SERIEUS

behulpzaam					snel

boos					afwezig

TROTS				wijs
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 VaderP	Lees	Lucas	15:	11-32.	Waarom	is	de	Vader	zo	blij	(vers	24)?

	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	
P	Onderstreep	wat	jij	vindt	van	de	reactie	van	de	oudste	zoon:	

•	Overdreven	
•	Ik	begrijp	hem	wel	
•	Stom	dat	‘ie	zo	ontevreden	is	
•	Ik	had	misschien	ook	zo	gereageerd	
•	Vreemd	dat	hij	niet	blij	is	dat	z’n	broer	terug	is	

•	Anders,	nl	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

P	In	Romeinen	3:	24	staat:	‘En	iedereen	wordt	uit	genade,	die	niets	
kost,	door	God	als	een	rechtvaardige	aangenomen	omdat	hij	ons	
door	Christus	Jezus	heeft	verlost.’	Leg	uit	dat	de	jongste	zoon	ge-
nade	van	zijn	Vader	kreeg.	

.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

Mijn kind, 
wat ben Ik blij dat je terug bent!

Genade
Elke	keer	dat	jij	iets	doet	wat	God	niet	wil,	heb	je	straf	verdiend.	
Maar	God	geeft	je	je	verdiende	straf	niet.	Hij	geeft	onverdiende	
liefde.
Gratis	en	voor	niets.	Hoewel…	het	heeft	God	zijn	enige	Zoon	
gekost,	die	voor	jou	is	gestorven.

P	 Maak	een	toneelstukje	
van	de	verloren	zoon	
zoals	het	verhaal	zich	
in	deze	tijd	zou	kunnen	
afspelen.
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Adoptie

Adoptie
Bij	adoptie	kunnen	of	willen	je	natuurlijke	vader	en	moeder	niet	
voor	je	zorgen.	Toen	hebben	je	adoptief	ouders	jou	als	hun	kind	
aangenomen.	Zij	zijn	nu	je	ouders.

Ken	jij	iemand	die	geadopteerd	is?
Geadopteerde	kinderen	lijken	met	hun	uiterlijk	niet	op	hun	ouders.	
Maar	in	hun	gedrag	en	hun	manier	van	denken	kunnen	ze	wel	op	
hun	ouders	gaan	lijken.	
God	heeft	jou	eigenlijk	ook	geadopteerd.	Je	mag	een	kind	van	God	
zijn.	
Je	lijkt	in	je	gedrag	en	manier	van	denken	vaak	nog	niet	op	God.	Je	
bent	niet	zo	geduldig	en	zo	goed	als	God.	Toch	mag	je	steeds	meer	
leren	om	te	doen	zoals	Hij.

P	Zet	een	rood	kruis	door	de	lijst	met	slechte	eigen-
schappen.	
P	Schrijf	als	titel	bij	dit	lijstje:	God	kijkt	naar	mij	alsof	ik	
dit	nooit	heb	gedaan!

.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

Het	is	wel	duidelijk:	van	jezelf	lijk	je	niet	op	een	kind	van	God.	Je	
loopt	juist	vaak	weg	van	God.	
Gelukkig	heeft	God	ingegrepen.	Hij	heeft	Jezus	Christus	naar	de	
aarde	gestuurd.	Jezus	heeft	voor	jou	op	aarde	geleefd.	Hij	is	speciaal	
voor	jou	gestorven	en	ook	weer	opgestaan	uit	de	dood.	Omdat	
Jezus	het	vreselijk	zou	vinden	als	je	niet	bij	Hem	zou	horen,	heeft	Hij	
het	weer	goed	gemaakt	tussen	jou	en	je	Vader!	Als	je	in	God	gelooft,	
heb	je	het	voorrecht	gekregen	om	een	kind	van	God	te	zijn.

Ik lijk niet echt op mijn Vader: 
n	Ik	maak	ruzie	
n	Ik	scheld
n	Ik	ben	ontevreden	
n	Ik	roddel	
n	Ik	lieg
n	Ik	ben	egoïstisch
n	Ik	ben	snel	boos
n	Ik	ben	jaloers	
n		Ik	zorg	niet	goed	voor	de	

natuur	
n		Ik	hou	me	stil	als	er	wordt	

gevloekt
n		Ik	gehoorzaam	mijn	ouders	

niet

n	Ik	pest
n	Ik	ben	verlegen
n	Ik	ben	eigenwijs
n	Ik	ben	hebberig	
n		Ik	besteed	mijn	tijd	niet	

goed
n		Ik	geniet	van	slechte	tv	pro-

gramma’s
n	Ik	vergeet	te	bidden
n		Ik	mopper	als	ik	naar	de	kerk	

moet	
n	Ik…………………………	
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 Vader

Bijbeltekst Gevolg

Johannes	14:	18

Romeinen	8:	15-17

Galaten	3:	24-26

Johannes	15:	7

Een kleine baby
Lees	Ezechiël	16:	1-4.	Het	kan	heel	goed	dat	je	dit	
verhaal	nog	nooit	eerder	gelezen	of	gehoord	hebt.	

Het	is	best	een	heftig	verhaal!	Het	gaat	over	het	volk	Israël	dat	
vergeleken	wordt	met	en	klein,	heidens	baby’tje,	in	de	steek	
gelaten	door	zijn	ouders.	God	verzorgt	de	baby	om	er	daarna	
mee	te	kunnen	trouwen.	Als	het	een	volwassen	vrouw	is,	wil	God	
haar	liefhebben	en	altijd	bij	haar	blijven.	Maar	de	vrouw,	het	volk	
Israël	dus,	gaat	heel	andere	dingen	doen.	Ze	gaat	met	andere	
mannen	om.	Israël	is	niet	trouw	aan	God,	maar	gaat	vreemd	met	
andere	goden.	God	straft	haar	heel	erg,	maar	op	het	eind	komt	
het	toch	goed.	Dat	lees	je	in	vers	63:	‘…maar	ik	vergeef	je	alles	
wat	je	hebt	gedaan.’

P	Hoe	kun	jij	jezelf	vergelijken	met	de	baby?	
P	Wat	vind	je	van	de	rol	van	God,	als	Vader?	
P	Wat	zou	er	met	jou	gebeurd	zijn	als	God	er	niet	geweest	was?	

Lees	de	bijbelteksten	uit	de	
tabel	hiernaast	en	schrijf	ach-
ter	elke	tekst	welke	gevolgen	
het	heeft	dat	je	bent	aange-
nomen	door	God	de	Vader.
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Wat	denk	je,	is	dat	ook	een	soort	‘vreemdgaan’?

Heidelbergse Catechismus 
Zondag	13,	vraag	en	antwoord	33

Vraag: Christus is Gods zoon. En wij dan?
Antwoord:	Hij	is	Gods	enige	natuurlijke	zoon.
Wij	zijn	Gods	aangenomen	kinderen.

P	 Kijk	op	
www.redeenkind.nl	
Bekijk	de	site	goed,	klik	
op	de	verschillende	
linken.	Lees	wat	zij	doen	
en	maak	en	ontwerp	een	
reclameposter	van	deze	
stichting.

P	 Bespreek	met	elkaar	
wat	je	hebt	geleerd	over	
God	als	(adoptie-)	Vader.	
Schrijf	punten	op	waar	je	
God	voor	wilt	bedanken	
en	schrijf	op	wat	je	graag	
wilt	leren.	Bid	met	elkaar	
over	deze	punten.

‘Weet je; 
ik merk dat ik ook wel vaak 

raar met God omga. Hij wil me alles geven, 
houdt enorm veel van me. Maar soms… doe ik 

gewoon net of Hij er niet is. Dan ben ik alleen maar 
met andere dingen bezig: met mijn vrienden, m’n 

huiswerk, computeren, mooie kleren, 
met…’

Vreemdgaan
Vreemdgaan	betekent	dat	je	als	(getrouwde)	man	of	vrouw	met	
een	andere	partner	om	gaat,	en	net	doet	alsof	je	met	die	ander	
een	relatie	hebt.	




