Lees het verhaal.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

De bestuurders gingen naar de koning toe om hem alles fe vertellen.
De koning liet het boek halen en aan hem voorlezen. De koning en zijn
dienaren schrokken niet van wat er in het boek stond. Ze waren er
zeker van dat de koning van Babel Jeruzalem nooit zou kunnen
veroveren,

Telkens als Jehudi een stuk voorgelezen had, sneed de koning dat
met een mes uit het boek en gooide het in het vuur. Dat deed hij
totdat het hele boek verbrand was. Zo liet hij merken dat hij het
boek waardeloos vond. De bestuurders smeekten de koning om het
boek niet te verbranden. Maar de koning luisterde nieft.

3 mannen moesten de schrijver Baruch en de profeet Jeremia
gevangen nemen. Maar de Heer zorgde ervoor dat ze Baruch en
Jeremia niet konden vinden.
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Er blijven nog letters over.
Samen vormen zij 4 woorden.
Schrijf die woorden op de streep.
Zal er misschien




