Toen Nebukadnessar Juda en Jeruzalem aanviel, moest Jeremia
tegen koning Sedekia zeggen: 'Sedekia, luister! Nebukadnessar zal
Jeruzalem veroveren en in brand steken. En jij, Sedekia, zal
gevangen worden genomen en in vrede sterven.

Maar...

God had ook tegen Sedekia gezegd, dat hij zich moest overgeven aan
de koning van Babel. Hij luisterde niet. Hij vluchtte en werd gevangen
genomen. Zijn zonen werden voor zijn ogen gedood en zelf werd hij

blind gemaakt.

Help de letters zijn raar geschrevenl blasdlsgaige

Schrijf jij ze goed.
Tip: je mag een spiegeltje gebruiken.
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Oplossing:




