Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

'De buurlanden dienen afgoden. Ze bidden tot de zon, de maan en de
sterren, maar weten niet dat Ik die heb geschapen. Van een
boomstam maken ze een beeld. Daar doen ze dan goud en zilver
omheen en prachtige kleren aan. Maar deze beelden kunnen niet zien
en lopen. Je moet ze vast spijkeren, anders vallen zij om.

Wie gaat er nu zulke stomme beelden dienen? Vergelijk dat nu eens
met Mij, jullie ware God. Ik die alles heb geschapen! Ik alleen kan
het laten regenen. Jullie vragen de afgoden om regen. Dat is dus erg
dom, want zij kunnen niks.

Als jullie niet luisteren naar Mij, zal het helemaal fout gaan. Dan

worden Jullie weggevner‘d naar een ver land’
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Er blijven nog letters over.
Samen vormen zij 2 woorden.
Schrijf die woorden op de streep.
Als God zou willen, zou Hij op
6 werelden kunnen scheppen.
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Dat die afgoden echt niets kunnen hebben we gezien bij Elia. De
Badalpriesters hadden uren gebeden maar er gebeurde niets. Elia ging kort
bidden en er kwam vuur uit de hemel dat het of fer verbrandde. Daarna
Zorgde God voor een enorme stortbui regen terwijl het al 3 jaar niet
geregend had.




