Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

‘Jullie moeten huilen en jammeren, want alles is verwoest. Je ziet
geen mensen meer, je hoort geen dieren meer. Ze zijn allemaal
gevlucht. Ook Jeruzalem ligt in puin. En jullie snappen nog steeds
niet waarom dit alles is gebeurd. Jullie vragen aan iedereen waarom
dit zo is gekomen.

Maar de machtige Heer weet wel waarom dit allemaal gebeurt. Hij
zegt: 'Jullie hebben niet naar Mij geluisterd, Mijn wet niet gehouden
en afgoden gediend. Daarom ga Ik jullie straffen.

Wees dus niet trots op je wijsheid, kracht of rijkdom, maar wees
trots op Mij. Jullie moeten Mij leren kennen dat is het belangrijkste

in heel je leven.’ z| |
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Er blijven nog letters over.

Samen vormen zij 4 woorden.

Schrijf die woorden op de streep.

Als jullie Mij kennen gaan jullie niet alleen van Mij maar




