De Heer zei tegen mij: 'Ga naar de inwoners van Juda en vertel
hun alles wat ik je zeg. Laat je door hen niet bang maken, maar
doe wat ik zeg. Anders zal ik jou pas echt bang maken.

Let op:
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Iedereen zal fegen je vechten: de koningen van Juda, de leiders,
de priesters en het volk. Maar ze zullen je niet kunnen verslaan.
Want ik ben bij je. Ik zal je beschermen tegen gevaar.

Hier moet Jeremia het mee doen. Het is niet makkelijk voor hem.
Hij is zelf ook een inwoner van Juda en hij is nog jong. Natuurlijk
ziet hij er tegen op, maar de Here gaat met hem mee en zegt:

Ik zal je heel sterk maken en beschermen.’




