Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

Semaja, een gevangene in Babel, stuurde een brief naar de priesters
en mensen in Jeruzalem. Hij schreef: Priester Sefanja, jij bent de
baas in de tempel. Telkens als er een gek naar de tempel komt die
doet alsof hij een profeet is, dan laat jij hem oppakken en opsluiten.
Jeremia is ook zo'n gek die doet alsof hij een profeet is! Hij heeft
een brief naar ons gestuurd waarin stond, dat wij huizen moesten
bouwen, het land bewerken en kinderen krijgen. En dat wij nog lang
in Babel zullen wonen. Sefanja, waarom heb jij niets gedaan tegen
die Jeremia uit Anatot?’

Sefanja las de brief voor aan Jeremia. De Heer zei: 'De schrijver
van deze bief zal zwaar gestraft worden. Schrijf dit maar aan de
ballingen in Babel: 'Semaja heeft helemaal niet namens Mij die brief
gestuurd, hij heeft het zelf verzonnen. Daarom ga Ik Semaja
straffen. Er zal niemand van zijn familie overblijven. Hij zal niet
meemaken dat ik mijn volk weer gelukkig maak. Want hij heeft de

Judeeérs in Babel tegen mij in opstand laten komen.
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Er blijven nog letters over.
Samen vormen zij 1 woord.
Schrijf dat woord op de streep.
Gods waarheid wint altijd. De zal
worden ontdekt.




