Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

2 Jaar lang omsingelde Koning Nebukadnessar Jeruzalem. Er kwam
grote honger. Sedekia en zijn soldaten vluchtten uit de stad. Maar
het leger van de Babyloniérs achtervolgde hen. Ze werden gevangen
genomen. Sedekia zag hoe zijn eigen zonen vermoord werden. Daarna
werden zijn ogen uitgestoken. Hij werd vastgebonden met kettingen
en naar Babel gebracht.

Generaal Nebuzaradan nam ongeveer zeventig belangrijke mensen,
zoals bijvoorbeeld de hogepriester, mee naar Babel. Koning
Nebukadnessar liet hen doden. Ook alle jonge mannen, vrouwen en
oude mensen, die nog in Juda waren gebleven, werden gedood. Alleen
de armste mensen mochten in het land blijven. Zij moesten voor de
wijngaarden en de akkers zorgen.
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[Er blijven nog lefters over.

Samen vormen zij 2 woorden. _ ‘ /

Schrijf die woorden op de strepen. || | B A

Alle mensen die nog in leven waren moesten als slaven voor de
Babyloniérs werken. Ze bleven daar gevangen fotdat de koning van
Babylonié verslagen werd door de koning van Perzie. Daarna mogen ze
in hun eigen land God dienen.

De Here is genadig en vergeeft het hen hun zonden. God
- Hij vergeeft ons ook als wij ons bekeren.




