Met dat bericht kwamen de dienaren van Hizkia bij Jesaja. En Jesaja
antwoordde: 'Dit zegt de Heer tegen koning Hizkia: 'U hoeft niet

bang te zijn voor de koning van Assyri€, die Mij beledigd heeft. Want
ik zal hem bang maken. Ik zal hem zulk slecht nieuws brengen, dat hij
teruggaat naar zijn eigen land. En ik zal ervoor zorgen dat hij daar
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Gebedsverhoring:

Toen kreeg Sanherib een bericht over de koning van Nubié. Die was
met zijn leger op weg gegaan om Sanherib aan te vallen. Daarom
stuurde Sanherib opnieuw boodschappers met een brief naar Hizkia.
In die brief stond: 'Hizkia, laat u niet bedriegen door uw God! Hij
heeft gezegd dat Jeruzalem niet door mij veroverd zal worden. En u
verfrouwt op hem. Maar u weet toch wat er gebeurd is? Alle landen die
door mijn volk aangevallen zijn, zijn verwoest. Waarom zou u dan wel
gered worden?' Ook schreef hij brieven om de HEERE, de God van
Israél, te bespotten.




