Lees het verhaal.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.
De koning betaalde zelf de offers die volgens de wet gebracht
moesten worden. De koning zei tegen de mensen: '‘Geef de priesters
en de Levieten alles wat ze nodig hebben. Dan kunnen zij al hun tijd
gebruiken om de Heer te dienen’
Daarop gaf het volk aan de priesters en levieten:

* het beste deel van hun graan, wijn, olie en honing

* 1/10% deel van de oogst

* 1/10%* deel van hun koeien, schapen en geiten
Verder gaven ze aan God kado's.
Zo werden er 4 maanden lang grote voorraden eten verzameld. Toen
de koning en de hoge ambtenaren al de voorraden zagen, dankten ze
God en zegenden zij zijn volk.
Hizkia vroeg of er genoeg voorraad was. De hogepriester zei: 'Ja, wij
hebben meer dan genoeg te eten en er is zelfs nog over.
Toen kozen de koning en de hogepriester levieten uit, die zorgden dat
al het efen in de voorraadkamers van de tempel opgeslagen en later
eerlijk uitgedeeld werd. Tedereen die op de lijst van priesters en
Levieten stond, kreeg een deel van het eten. Het maakte niet uit bij
\welke groep ze hoorden, of hoe oud ze waren.
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Er blijven nog letters over. Samen vormen zij 3 woorden.

Schrijf die woorden op de streep.
de koning doet goed volgen door het volk.




