Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

De koning van Assyrié stuurde mensen uit Babel en andere plekken
naar Israél om daar fe gaan wonen. Zij dienden de Heer niet.
Daarom stuurde de Heer leeuwen op hen af, die een aantal mensen
doodden.

De koning van Assyrié hoorde waarom God leeuwen op deze mensen
had afgestuurd en zei: ‘Laat 1 priester teruggaan naar zijn land. Daar
moet hij aan de nieuwe bewoners de regels van de God van Israél
uitleggen. 1 Priester ging in Betel wonen en leerde de mensen hoe ze
de Heer moesten vereren. De mensen stelden zelf priesters aan. Die
brachten offers aan de Heer in de tempels op de offerplaatsen.
Toch bleven de nieuwe bewoners van het land, de Samaritanen,
beelden maken van hun eigen goden. Alleen de stam Juda bleef nog

over. Maar ook zij hielden zich niet aan de wetten van de Heer.
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Schrijf die woorden op de streep.

&od wil dat iedereen naar Hem luistert. Ook de heidenen. En helemaal
als ze in wonen. Als ze dat
niet doen straft God hen.

De Samaritanen geloven in de vijf boeken van Mozes en dienen de HEERE op
de berg Gerizim. Samaritanen een eigen plaats van eredienst met een vorm
die ze zelf hebben bedacht.




