Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

Dit heeft de Heere mij laten zien: een korf met zomervruchten.

(dit woord lijkt in het hebreeuws op het woord ‘einde’)

De HEERE zei tegen mij: 'Het einde is gekomen voor Mijn volk Israél.
Hoor dit, u, die de armen vertrapt: Als u van de arme koopt betaalt u
minder en als u aan de arme verkoopt vraagt u meer. U koopt de
armen. Hun vrijheid is weg!’

De HEERE heeft gezworen: 'Nooit zal Ik uw daden vergeten!

Op klaarlichte dag, onverwachts zal Ik het land duister maken.
Feest wordt rouw. Feestliederen worden klaagzangen. Feestkleren
worden rouwgewaden. U scheert dan Uw hoofden kaal, omdat u
verdrietig bent. Talrijk zullen de dode lichamen zijn. Ze worden niet
begraven, maar zomaar weggeworpen.

U zult op zoek gaan naar Mij. Maar dan is het TE LAAT. U zult
zoeken en NIET zult vinden. Dan zult u roepen maar Ik zal u niet
antwoorden.
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Er blij;'e;n nog letters over.
Samen vormen ze 2 woorden.
Schrijf die woorden op de streep.
Matth. 7: 'Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en u zult vinden;
klopt, en u zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt,

en die zoekt, die vindt; en die klopt, die
zal opengedaan worden(Matth. 7).

Maar voor Israél is het te laat. Vreselijkll|




