Volken van de aarde luister goed! De hemel is gevuld met Gods toorn.
Hij zal alle legers vernietigen. Overal in het rond zullen de doden
liggen, ze worden niet begraven. God zal niet alleen de aarde, maar
ook de hemel en de sterren straffen.

Edom had altijd zoveel plezier over het leed van. Daarom zal het
zwaard van de Heer Edom raken. Zelfs aarde en water zullen in brand
staan. Eeuwenlang zal het onbewoond blijven. Er zullen alleen nog
wilde dieren, geesten en duivels leven. Zo verdedigt God Jeruzalem.

Jesaja zegt dat wij al deze dingen moeten nazoeken in het boek van

de HEERE. Ieder die in dit boek leest, zal ontdekken dat... @,
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Het oude testament is geschreven in het
Hebreeuws. Hebreeuws schreef men in het
begin zonder klinkers, dus alleen de
medeklinkers. Dat heb ik hier ook gedaan.

Schrijf deze klinkers op de goede plaats:
ie,00,eu, a,a, e,e,e.e, i,i, 0




