'Volk van Arabié', dit zegt de Heer tegen jullie: 'Jullie moeten
vluchten. En luister Ismaélietenl Geef vluchtelingen water en
brood. Over precies één jaar komt er een eind aan de macht
van het volk van Kedar uit het noorden van Arabié. Van de

beroemde boogschutters van Kedar zullen er maar een paar

overblijven. YRS




