Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

De koning van Assur veroverde Asdod. Toen zei de Heer tegen mij:
'Doe je rouwkleren aan en doe je schoenen uit! Ik liep als een
gevangene in mijn lendendoek en op blote voeten rond. Toen zei de
Heer: 'Jesaja, je moet drie jaar lang zo rondlopen, want zé zal de
koning van Assur de gevangen genomen Egyptenaren en Ethiopiérs
meenemen. Ze zullen zich vreselijk schamen. De andere volken en
Juda zullen schrikken en roepen: 'Kijk wat er gebeurt met Egypte
en Ethiopi€, die landen waar wij zo trots op waren en waarop wij
vertrouwden! Hoe kunnen wij dan nog worden gered?"
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Er blijven nog letters over.
Samen vormen zij 3 woorden.
Schrijf die woorden op de streep.

De is een waarschuwing
voor Juda, want zij vertrouwen op mensen. Ze voelen zich sterk en
veilig, want Egypte kan hen wel helpen, denken ze.




