De Heer is woedend. Hij zal de andere volken bang maken met

grote rampen. Door zijn woede zullen ze in paniek raken en in de war
raken. Als de Hij komt, zullen jullie vijanden gedood worden. Er is
overal rook. Zijn adem lijkt op een wilde, verwoestende beek die de
mensen tot aan de lippen komt. Als hij spreekt, is er overal vuur. Zijn
stem maakt net zo veel lawaai als een wild stromende rivier. Wie niet

deugt, gooit Hij weg.

Maar jullie, volk van Israél, zullen feestvieren. Jullie zullen liederen
zingen en heel vrolijk zijn. Op de berg van de Heer gaan maken jullie
muziek voor de Heer en aanbidden Hem. Jullie vertrouwen de Rots
van Israél, jullie God.
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