Lees wat God zegt.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

1 De Heer zegt: 'Volk van Israel, het zal slecht met jullie aflopen!
Jullie bedenken plannen zonder Mij om hulp te vragen. Jullie
proberen jezelf te beschermen door met allerlei landen een
verbond te sluiten, maar Ik ben het er helemaal niet mee eens dat
Jullie die verbonden sluiten. Zo stapelen jullie de ene slechte daad
op de andere. En zo wordt jullie schuld steeds groter. Maar die
landen kunnen jullie niet helpen, ook al lijkt zo'n land heel sterk.
Dan zullen andere volken jullie uitlachen.

2 De Heer zei tegen mij: 'Jesaja, pak een kleitablet en een
papyrusrol. Schrijf daar het volgende op: Tsraél is niet te
vertrouwen, want ze willen niet luisteren naar de wetten van de
Heer! Tegen hun profeten zeggen ze: 'Vertel ons niet de waarheid,
vertel ons alleen wat wij graag willen horen. Praat niet steeds
over die heilige God.
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Schrijf dat woord op de streep.
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Tip: lees dit zoals je
van valse profeten. het Hebreeuws leest]




