Nog even, en dan wordt alles anders. Want het zal afgelopen zijn
met de machtige, wrede heerser van Assyrig, die de mensen
onderdrukt en die lacht om de Heer en slechte dingen doen.
Mensen die schuldige mensen vrijspreken en onschuldige mensen
veroordelen, zullen worden gedood.

Jullie zullen niet langer vernederd worden. Dan zullen geesteli jk
dove en blinde mensen kunnen horen en zien. Eerlijke mensen en
mensen die het moeilijk hebben zullen juichen over de Heilige God.
Mensen zullen van Mij willen leren hoe ze moeten leven. Jullie
zullen Mij aanbidden en MIJH Naam boven alle namen groot makzn
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