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Broeders en zusters, op deze 31ste Oktober, de dag waarop we herdenken dat in 1517 in 

Wittemberg de Reformatie van de kerk begon met een schrijven van de monnik Maarten 

Luther die zich verzette tegen het feit dat de vergeving van de zonden door het offer van 

Jezus Christus door de kerk verkocht werd voor geld. Hij was instrument in de handen 

van de Here om de kerk te laten zien dat zij alleen uit genade leeft, alleen door het 

geloof in Jezus Christus vergeving van zonden ontvangt en dat Gods Woord en het 

eerste en laatste Woord heeft. Het was dan ook Luther die voor zijn volksgenoten de 

Bijbel in de volkstaal vertaald heeft en in volkstaal daaruit heeft voorgelezen. Zo ging 

het Woord van God open voor heel zijn volk. In het spoor daarvan mogen we ook de 

nieuwe vertaling van de Bijbel zien, zoals die in de afgelopen week in ons land 

verschenen is. Los van de vraag op de vertaling geslaagd is, is het streven erachter 

hetzelfde als dat van Luther: het Woord van God toegankelijk maken voor alle mensen. 

Dit alles heeft mij ertoe gebracht om de betekenis van het Woord van God voor ons en 

onze wereld tot thema van deze dienst te maken. 
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1. Votum 

2. Zegengroet 

3. Zingen: Psalm 146 :1 en 4 

4. Lezing van de wet 

5. Zingen: Psalm 36 : 2 (lied van de week Morgenster bovenbouw) 

6. Gebed voor vergeving van de zonden en vernieuwing door de Heilige Geest 

7. Schriftlezing: Jakobus 1 : 12 - 18 

8. Tekst: Jakobus 1 : 18 

9. Woordbediening 

10. Zingen: Psalm 18 : 8 en 9 

11. Dankzegging en voorbede 

12. Collecte 

13. Zingen : Psalm 119 : 10 en 12 

14. Klaarmaken tafel: Gezang 3 

15. Tijdens viering: Psalm 119 : 34 en verder 

16. Slotzang: Lied 1 : 2 en 4 
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Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en 

klein, 

Wie om zich heen kijkt zou kunnen gaan denken dat beelden vandaag de dag veel 

belangrijker zijn dan woorden. Denken we alleen maar aan de grote plaats die de 

televisie in onze huizen heeft. Maar vergelijken we ook maar eens de huidige 

schoolboeken met die van vroeger. Was vroeger een plaatje in een schoolboek iets 

bijzonders. Vandaag de dag staat er op iedere pagina minimaal 1 foto of tekening. In het 

bedrijfsleven wordt er geen cursus meer gegeven zonder ondersteuning van een 

PowerPoint presentatie. Zelfs in de kerk doet beeldmateriaal steeds meer intrede. Je zou 

denken dat het beeld regeert. Toch is dat maar schijn. Het woord is nog altijd vele malen 

belangrijker. In de vergaderzalen van regeringen en parlementen worden besloten nog 

altijd genomen op basis van de uitwisseling van gedachten. Door woorden. Door 

discussies. Zo gaat het ook in de bestuurskamers van de grote ondernemingen. Ook zijn 

de praatprogramma’s nog ruim vertegenwoordigd op de televisie. Ja, zelfs onder de 

jeugd die is opgegroeid tussen de televisie, de video’s, DVD en het internet is het woord 

nog bijzonder belangrijk. Hoeveel praten jongeren niet met elkaar? Op het schoolplein, 

onderweg, tijdens de lessen en thuis maken ze nog contact met elkaar via de telefoon of 

het geschreven woord van MSN. Het zijn niet beelden en plaatjes die ons in beweging 

zetten, maar woorden. Woorden die we horen, woorden op papier in boeken, 

tijdschriften en computermonitoren. Maar ook onze gedachten bestaan uit woorden. En 

via woorden kunnen onze gedachten en gevoelens elkaar ontmoeten. Kunnen we contact 

hebben met elkaar. Een gemeenschap vormen. 

Zo zijn we dan ook te feliciteren met een God die niet in een beeld naar ons toekomt, 

maar werkelijk de burg naar ons slaat door te spreken. En een Woord spreekt dat zo 

onvoorstelbaar krachtig is, dat het groter is dan welke kracht die wij kennen. Door zijn 

Woord bracht God deze schepping tot stand. Over een woeste en lege aarde klonk het 

Woord van God: “Laat er licht zijn”, en er was licht. En God zei: “Laten de wateren 

onder de hemel naar één plaats stromen, zodat er droog land verschijnt.” En het 

gebeurde. En God zei: “Overal op aarde moet jong groen ontkiemen: zaadvormende 

planten en allerlei bomen die vruchten dragen met zaad erin”. En het gebeurde. En zette 

God door zijn Woord sterren aan de hemel, en de zon en de maan. En zo, door alleen 

maar te spreken, bevolkte God de zee met vissen, de lucht met vogels en de aarde met 
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allerlei lopende en kruipende dieren. Zoveel kracht bezitten de woorden die uit de mond 

van God komen. Altijd wordt de wil van God zoals Hij die in zijn woord tot uiting 

brengt volbracht. Als God spreekt luistert de schepping. De hele schepping inclusief de 

mens. 

Inclusief de mens?, zo zegt u misschien. Ja, inclusief de mens. Zelfs de in zonden 

gevallen mens die van God. En daar gaat het ook precies over in onze tekst. Over het 

woord van de waarheid waardoor God ons tot leven roept. Leven en dood staan in deze 

passage tegenover elkaar. Over de dood heeft Jakobus in vers 15 gesproken. Toen sprak 

hij over de verleidingen waar wij aan bloot staan in dit leven. Verleidingen die niet van 

God komen. Maar die alles te maken hebben met ons zondige hart. Ons hart dat zich zo 

graag tot zonden laat verleiden. Omdat wij een zondig hart hebben ervaren we telkens 

weer die beproevingen. Zou ons hart nog zuiver zijn, dan werden wij niet tot zonden 

aangetrokken. En als we ons aan die verlangens overgeven, dan doen we de zonde. En 

als de zonde zich in ons leven meer en meer uitbreidt dan brengt deze uiteindelijk de 

dood voort. En in het Grieks gebruikt Jakobus daar een woord voor dat een medische 

term is voor de bevalling. Het voldragen zijn en geboren worden. En precies hetzelfde 

woord gebruikt hij ook in ons tekstvers. 

Tegenover onze zondige verlangens die zonden voortbrengen en uiteindelijk een mens 

in de afgrond, in de dood storten, staat het Woord van de waarheid. Het Woord van de 

waarheid zoals het door de eeuwen heen door profeten is bekend gemaakt, zoals dat is 

opgeschreven, zoals dat door de Here Jezus zelf is bevestigd en uitgebreid, zoals dat 

door de kerk bewaard mocht worden. Zoals dat door Luther onder het stof van de 

Rooms-katholieke kerk vandaan is gehaald. En zoals u dat elke zondag weer wordt 

verkondigd. Door dit Woord van God heeft God u voortgebracht. 

Het is hier bijna zoals in de dagen dat God ons schiep. Van die dagen weten we dat God 

besloot om mensen te maken naar zijn beeld. Zo had Hij besloten en zo schiep Hij de 

mens naar zijn beeld. En zo is het hier ook. Hier lezen we dat God ons heeft 

voortgebracht naar zijn raadsbesluit. Zoals het zijn wil was om ons mensen te maken, zo 

is het ook zijn wil om u en mij tot leven te brengen door zijn Woord van waarheid. Zijn 

Woord van waarheid dat spreekt van zijn liefde, die zo groot is, dat Hij zijn Zoon 

overgegeven heeft in de dood om voor onze zonden, in onze plaats de straf te dragen. 
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Zijn Woord dat spreekt van zijn zorg voor ons. Zijn Woord dat spreek van zijn kerk, die 

Hij bewaart. 

En zo zijn u en ik een nieuwe mensheid geworden. Een mensheid die niet langer 

voorbestemd is vanwege zijn eigen zondige verlangens, waardoor wij zonden 

voortbrengen verloren te gaan. Maar een mensheid die leeft. 

En Jakobus voegt daar dan aan toe “om in zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn 

schepselen”. Eerstelingen kennen we uit het Oude Testament, uit de tempeldienst. De 

Israëlieten moesten de eersten vruchten van de oogst aan de Here offeren. Dat was 

bedoeld als dankzegging en als erkenning dat de Here deze oogst gaf en de hele oogst 

Hem van Hem was. En zo zijn de mensen die door het Woord van God opnieuw 

geboren worden het begin van een nieuwe tijd, een nieuwe mensheid, een nieuwe 

schepping. Een schepping waarin niet langer de dood heer en meester is, maar het leven 

in al zijn pracht bloeit. 

En dat allemaal door het Woord van God. Een Woord waar veel mensen de kracht niet 

van kennen. Niet willen kennen omdat het doen van hun verlangens zo belangrijk is dat 

ze hier niet tegen willen vechten. Maar u, broeders en zusters, jongens en meisjes, u 

verzet zich toch niet tegen dit Woord van God? U kent toch de liefde van uw God die in 

dit Woord klinkt. U ziet toch de liefde van uw God in dit Heilig Avondmaal dat wij 

vandaag mogen vieren? Laat u dan door dit Woord van waarheid vernieuwen en laat uw 

geloof versterken door te eten van dit brood en te drinken uit de beker. 

Amen 


	Amen

