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Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en 

klein, 

[Hoeksteen] De Hoeksteen, jongens en meisjes, zo heet ons kerkgebouw. Een beetje 

vreemde naam eigenlijk. Want wat is een hoeksteen eigenlijk? Uiteindelijk is een hoek-

steen niets anders dan een steen die vooral vroeger in de bouw werd gebruikt. Wij ge-

bruiken tegenwoordig bakstenen en beton. Vroeger, bijvoorbeeld in de tijd van de Here 

Jezus, werd voor de bouw van belangrijke gebouwen echte steen gebruikt. Dus uit de 

bergen.  Graniet of zandsteen of een andere gesteente. Net wat daar in de buurt te vin-

den was. 

Nu had ik verwacht heel eenvoudig een plaatje van zo’n hoeksteen op het internet te 

vinden, maar dat viel tegen. Ik kon echt niet iets vinden dat ik gelijk duidelijk maakt 

waar het om gaat bij een hoeksteen. [Lego] Maar ik bedacht dat er bij Lego een steentje 

zit dat heel goed laat zien wat een hoeksteen is. Jongens en meisjes jullie kunnen je wel 

voorstellen dat een dergelijke steen heel goed helpt om twee muren van een gebouw 

stevig met elkaar te verbinden. Stel dat twee muren ten opzichte van elkaar kunnen be-

wegen, dan krijg je maar een gammel gebouw. Maar als die muren stevig met elkaar 

verbonden zijn, dan krijg je een heel stevig gebouw. Maar zo’n steen krijgt natuurlijk 

wel heel wat te verduren. En zou je voor de hoeksteen een stuk rots pakken waar al wat 

barsten in zitten, dan is de kans groot dat hij onder de krachten zal bezwijken. Dus de 

steenhouwers selecteerden altijd de stukken rots waar een hoeksteen uit gemaakt kon 

worden. Dat moesten heel sterke stukken rots zijn. 

In Psalm 118 vers 22 wordt gesproken over een steen. Een steen waar de bouwmeesters 

van hadden gezegd dat die waardeloos was. [Jezus afgekeurd] Daar konden ze niets 

mee en ze hadden hem daarom afgekeurd. Later heeft de Here Jezus van Zichzelf ge-

zegd dat Hij die afgekeurde steen is. Dat is te lezen in Marcus 12 vers 10 en 11. Daar 

haalt de woorden uit Psalm 118 aan en verklaart dat het hier over Hem gaat. En Hij zegt 

tegen de Schriftgeleerden en de priesters dat zij die bouwmeesters zijn. In Handelingen 

4,11 heeft Petrus dat ook tegen de Joodse leiders met zoveel woorden gezegd. Daar zegt 

hij: ‘Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, vol verachting is weggeworpen, maar 

die nu de hoeksteen geworden is.’ Petrus trekt in vers 4 van ons teksthoofdstuk de kring 

van de mensen die Jezus hebben afgekeurd wijder. En daar is ook duidelijk reden toe. 

Want aan het einde van zijn leven keerden al de mensen zich van de Here Jezus af. Ze 
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ergerden zich allemaal zo aan Hem dat ze nog liever een moordenaar vrij in hun midden 

hadden rondlopen dat de Here Jezus Christus. De mensen vonden dat Jezus nergens 

voor deugde en dat Hij alleen maar een lastpak was die beter opgeruimd kon worden. 

Weg met Jezus was de boodschap van de mensen. En vervolgens hebben ze de daad bij 

het woord gevoegd. Ze hebben Hem laten kruisigen door de Romeinen. 

Maar toen kwam God en die heeft de steen die waardeloos was in de ogen van de zoge-

naamde kenners uit de puinhoop van afgekeurde stenen gehaald. [Door God uitgeko-

zen] Want in Gods ogen was Hij juist uitermate kostbaar. Hij was in Gods ogen uiter-

mate geschikt voor de bouwplannen die Hij had. Voor de start van een nieuwe mens-

heid. Voor de start van een heilig priesterschap. God wilde maar niet de huidige mens 

een beetje oplappen, zoals de Joodse leiders. Maar God wilde een nieuwe start maken 

met de mens. God zag dus iets in die steen dat de mensen niet gezien hadden. In Gods 

ogen was dit een unieke steen. Want zoals Jezus Christus is, zo moeten al de mensen 

worden. Jezus Christus is de steen waar God een nieuwe tempel op gaat bouwen.  Niet 

een tempel zoals die in Jeruzalem heeft gestaan en die verwoest is. Een tempel van 

steen. Maar God gaat een eeuwige tempel bouwen. Een geestelijke tempel. En dat is 

waar Petrus ons dan ook toe oproept. Hij schrijft: ‘Voeg u bij Hem, de levende steen.’ 

[Voeg u bij de Hoeksteen] Dat is dus een oproep om Jezus Christus te zoeken. Dat is 

ook een oproep om ons aan Hem aan te passen. We moeten goed op Hem aansluiten. 

Als wij niet bij Hem willen aansluiten, dan kan God niets met ons beginnen. Dan kan 

Hij met ons geen mooi huis bouwen. Daarom was Petrus begonnen met de oproep om 

ons te ontdoen van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, van alle jaloezie en 

kwaadsprekerij. Want daar wilde Christus ook niets mee te maken hebben. We moeten 

ons aan Jezus Christus aanpassen en we moeten ook verder willen groeien. Want het is 

geen dood en levenloos huis wat God aan het bouwen is, maar een levend huis. En dat is 

ook de reden waarom dit kerkgebouw hier staat. En we vieren ook niet dat het kerkge-

bouw hier vijftig jaar staat. Want dat staat het niet. Maar we vieren dat we vijftig jaar 

gemeente van Christus zijn. Dat de Here hier in Hoogvliet al vijftig jaar zijn gemeente 

bouwt. Dat hier jong en oud elke zondag bij elkaar komt met het oog op de bouw van 

die geestelijke tempel. Daarom komen we ook op doordeweekse avonden bij elkaar. 

Voor catechisaties of vereniging. Hier in de kerk of bij mensen thuis. Omdat we ons 

willen voegen bij Jezus Christus. De Hoeksteen. Omdat we deel willen uitmaken van 
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die geestelijke tempel die God aan het bouwen is. Dat levende huis waar God zelf in 

woont. 

Maar dat gaat niet vanzelf. [Verlang als pasgeborenen] En daarom spoort Petrus ons 

aan om als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk te verlangen. De zuivere melk 

van het Woord van God. Opdat we daardoor groeien en onze redding bereiken. En wie 

zich afvraagt hoe dat eruit ziet, een christen die als een pasgeboren zuigeling naar de 

zuivere melk van Gods Woord verlangt, die zou eens met .. moeten praten. Nee, we 

gaan haar niet op het schild heffen. Dat zou ze ook zelf niet willen. Maar wie met haar 

praat over Gods Woord die zal in veel gevallen enige gezonde jaloezie voelen als hij 

haar enthousiasme ziet. Ze is de Here zo dankbaar voor wat Hij haar heeft gegeven in 

ons midden. De kennis die ze in het half jaar dat ze bij ons kerkt heeft mogen opdoen. 

De catechisaties die ze heeft gehad. De Bijbelstudie met andere gemeenteleden mag 

houden. Ze vindt het een feest. Want ze heeft hierdoor haar God leren kennen, zoals ze 

Hem nog nooit had ontmoet. Ze vindt zoveel troost en vreugde in het Woord van God. 

En ze merkt hoe het Woord haar vormt, zodat ze steeds meer gaat aansluiten bij Jezus 

Christus. Ze merkt hoe ze als levende steen haar plek vindt in het midden van de ge-

meente. Niet dat ze geen zonden en tekortkomingen ziet. Maar ze ziet en ervaart zoveel 

moois dat het voor haar een groot feest is om hier vandaag in ons midden haar geloof te 

belijden. En hier vandaag met u en mij het Heilig Avondmaal te vieren. En ieder die met 

haar praat die zal het waarschijnlijk ook met me eens zijn, dat we in haar een heerlijk 

geschenk van de Here hebben ontvangen. Een zuster die heel ongedwongen en oprecht 

ons laat zien hoe rijk we zijn dat we in de Gereformeerde traditie mogen staan en elkaar 

broeders en zusters in Jezus Christus mogen zijn. En ik zeg dat niet om de zuster op het 

schild te heffen. Dat zou ze ook zelf niet willen. Maar wel zie ik in haar een prachtig 

geschenk van God dat ons bepaalt bij onze rijkdom als gereformeerde kerk. 

[De rijkdom vd kerk] Maar die rijkdom is niet gegeven met onze inzet en onze gaven. 

Maar die rijkdom is er alleen maar door de hoeksteen Jezus Christus. Het is de hoek-

steen die God heeft uitgekozen en die Hij in Sion heeft gelegd. Zo schrijft Petrus. Sion 

is een andere naam voor Jeruzalem. Daar waar de tempel van God stond. Daar legt God 

een nieuwe hoeksteen. Een steen niet door mensen uitgekozen zoals bij de tempel van 

Salomo, maar door God zelf uitgekozen. Een uitermate kostbare steen. Een steen zoals 

er maar één is. Met deze steen valt of staat het gebouw. Het geestelijke huis van God. 
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Maar het is ook de hoeksteen op wie we als gemeente bouwen. Want hoe zouden we 

ooit uit kunnen stijgen boven ons egoïsme en ons zoeken naar de verwezenlijking van 

onze belangen als we Jezus Christus niet hadden. Hij leert ons afzien van onszelf. Want 

Hij is ons daarin voorgegaan. Hij leert ons op Gods Woord te vertrouwen, want Hij is 

daarin voorgegaan. Hij is de zekerheid dat de liefde zal overwinnen. Want zijn liefde 

heeft de duivel en de dood overwonnen. Hij is de zekerheid dat genade verder brengt 

dan vergelding. Hij is de zekerheid dat er voor de kerk, voor ons en onze kinderen en 

kleinkinderen, een toekomst is. Want Hij heeft alles volbracht. 

 [De rijkdom vh leven] Maar je mag ook zeggen dat met deze hoeksteen ons leven en 

onze toekomst valt of staat. Onze persoonlijke toekomst. Want waar zouden we anders 

ons leven op bouwen? Al het andere waar je je leven op zou willen bouwen is aards en 

tijdelijk. Geld, genot, vermaak, carrière, gezin, het is allemaal broos en tijdelijk. Maar 

Jezus Christus is en blijft van eeuwigheid tot eeuwigheid. Jezus Christus is ook de enige 

naam onder de hemel die ons boven onze zondigheid en ellende uit kan tillen. Waar 

zouden we naartoe moeten als we Hem niet hadden? Als God ons zou afrekenen op on-

ze zonden? Dan hadden we toch geen toekomst. Dan hadden we toch geen hoop. Maar 

daar is die kostbare hoeksteen Jezus Christus op wie wij kunnen bouwen. 

[Voeg en ontvang] Voeg u dus bij Hem. Ga naar Hem toe in uw hart en ziel. Ga naar 

Hem toe als Hij u uitnodigt om te komen. Om te eten van zijn lichaam en te drinken van 

zijn bloed. Ga naar Hem toe als Hij u uitnodigt om in uw zorgen en moeiten bij Hem te 

komen en Hij zal u rust geven. Dat heeft Hij in de afgelopen vijftig jaar al aan talloze 

broeders en zusters hier bewezen. En Hij zal het blijven bewijzen als wij ons bij Hem 

voegen en blijven drinken van de zuivere melk van Gods Woord. 

Amen 
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