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Bruidspaar, familie, vrienden en kennissen van het bruidspaar, geliefde gemeente
van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en Klein,

Ben je wel helemaal bij je gezonde verstand, als we aan elkaar belooft dat je bij elkaar
zult blijven tot de dood je van elkaar zal scheiden? VVroeger kon je dat nog wel beloven,
want je kon toch geen kant op. Allereerst was het een schande als je uit elkaar ging.
Verder had een man zijn vrouw nodig om zijn gezin en huis te kunnen verzorgen. An-
dersom had een vrouw een man nodig om aan haar levensonderhoud te komen. Maar
dat gaat al enige tijd niet meer. Als man kun je je prima zelf redden. Zelfs al zou je nog
geen ei kunnen bakken. Je hoeft alleen maar een maaltijd in de magnetron te kunnen
schuiven en op de goede knopjes te duwen. VVrouwen hebben net zo’n goede opleiding
ontvangen als mannen en kunnen prima in hun eigen levensonderhoud voorzien. Dus
waarom zou je trouwen en iemand voor de rest van je leven trouw beloven?

Zeker als je bedenkt dat vroeg of laat de verliefdheid over zal gaan en je je misschien
heel erg aangetrokken gaat voelen tot iemand anders. Verder weet je niet hoe de ander
zich zal ontwikkelen. Eén ding is wel zeker: over 25 jaar zijn jullie veranderd. Uiterlijk
zal het waarschijnlijk allemaal wat minder zijn. Ongetwijfeld zullen er dan hier en daar
wat rimpels zichtbaar zijn. Misschien een buikje, en de rest zal ook wat slapper zijn
geworden. En zul je elkaar dan nog wel aantrekkelijk vinden? Ja, en hoe zullen jullie
karakters zich ontwikkelen? Het is mogelijk dat jullie nog prettiger mensen worden.
Maar het tegenovergestelde is ook mogelijk.

Je weet niet wat de toekomst zal brengen, dan is het toch dom om elkaar trouw te belo-
ven tot de dood jullie zal scheiden. Als je daar een beetje nuchter over nadenkt, dan is
dat toch zo? Dat jullie vandaag oprecht beloofd hebben om elkaar trouw te blijven tot de
dood jullie zal scheiden, zou de gedachte op kunnen roepen, dan jullie twee onverbeter-
lijke romantici zijn, die weigeren om met beide benen op de grond te gaan staan. Maar
zoals ik jullie heb leren kennen zijn jullie dat niet. Misschien zou wat meer romantiek
zelfs wel wenselijk zijn. Dat jullie elkaar vandaag zonder voorbehoud trouw hebben
beloofd heeft een andere achtergrond. Namelijk vertrouwen in het feit dat jullie er tij-
dens jullie huwelijk niet alleen voor staan. Maar dat jullie je liefde, je kracht en je trouw
van de Here mogen verwachten. Jullie geloven dat jullie huwelijk maar niet een zaak is

van jullie tweeén, maar dat de Here onze God er ook bij zal zijn. Dat is de gedachte die



jullie verwoord hebben door als huwelijkstekst te kiezen voor Prediker 4 vers 12b: Een
koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken.

Het is niet gezegd dat de schrijver van het boek Prediker het huwelijk in gedachten had,
toen hij deze woorden opschreef. In vers 7 meldt hij dat hij zijn aandacht vestigde op
een verdrietige zaak. Namelijk dat een mens helemaal alleen is. Dat iemand geen zoon
of broer heeft en toch elke dag zwoegt om meer bezit te vergaren. En hij stelt de vraag
voor wie die mens zich zo afbeult en zich genoegens van het leven ontzegt? Hij slooft
zich uit, maar als hij ’s avonds thuis komt is het huis leeg. Van het geld dat hij verdiend
heeft, moet hij in zijn eentje genieten. Als je dat al genieten kunt noemen. Want een
groot deel van het genieten is toch dat je je vreugde met een ander kunt delen. Niet voor
niets vieren jullie deze dag met je familie en je vrienden. Dat maar niet omdat dat nu
eenmaal zo hoort. Maar dat is omdat je je geluk ook wil delen met mensen die je be-
langrijk voor jullie zijn.

En Prediker beschrijft dat het niet alleen in vreugde beter is om samen te zijn. Maar ook
bij moeiten. Als je samen bent en er valt iemand, dan helpt de een de ander weer op de
been. Wanneer je bij elkaar slaapt, dan kun je elkaar warm houden. We denken mis-
schien dat het in Israél altijd warm is, maar de nachten kunnen daar flink koud zijn. He-
lemaal als je in het bergland woont. En in die tijd was het heel gewoon dat leden van
een gezin in hetzelfde bed sliepen. Tot goed honderd jaar geleden was dat in veel Ne-
derlandse gezinnen ook nog zo. Huizen met meerdere slaapkamers was tot voor kort een
luxe die alleen de rijkste mensen zich konden veroorloven. Je sliep gezellig bij elkaar in
bed en zo hield je elkaar warm. Samen is beter dan alleen. En Prediker sluit zijn betoog
af met de woorden van onze tekst: een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet
snel stuk te trekken.

Ik heb zo’n touw. Dit nylon koord bestaat uit drie strengen. En je kunt je afvragen wat
daar het voordeel is. Waarom maken ze niet een touw dat drie keer zo dik is? Dat is
waarschijnlijker gemakkelijker te maken, minder duur en het is op zich even sterk. Dit
koord is drie keer zo sterk als één van deze strengen. Niet sterker en ook niet slapper.
Maar de grote waarde van een koord dat uit meerdere strengen bestaat is dat het beter
bestand is tegen beschadigingen. Stel dat ik een koord had van twintig meter, en ik zou
de eerste streng op 5 meter doorsnijden, de tweede streng op 10 meter en de derde

streng op 15 meter, dan is dus iedere streng gebroken. Maar ook al zijn alle drie de



strengen doorgesneden, toch heeft het koord nog 2/3 van zijn oorspronkelijke kracht.
Dat is de winst van een drievoudig koord. Ook al is een streng gebroken, de andere
strengen zorgen ervoor dat het touw niet breekt.

En zo gaat het in een huwelijk. Er zijn tijden dat het met de man en de vrouw goed gaat.
Maar er zijn ook tijden van ziekte of andere moeite, waardoor een van beide niet functi-
oneert zoals anders. En wat is het dan een zegen als de ander gezond is. Als die de zieke
kan steunen en het eventuele gezin draaiende kan houden. Dan gaat alles toch door.
Maar in onze tekst wordt over een koord gesproken dat uit drie strengen gevlochten is.
Nu heeft deze tekst een bijzondere betekenis gekregen in de kerk als een tekst die door
de nodige bruidsparen als trouwtekst wordt gekozen. En daar zou de Prediker geen
moeite hebben. Want misschien heeft hij er mogelijk niet aan gedacht heeft toen hij
deze woorden opschreef, maar hij zou zeker onderschrijven dat dit ook van toepassing is
op het huwelijk. Want waar in onze tijd het huwelijk beschouwt wordt als een zaak tus-
sen twee mensen, hebben jullie daar een andere mening over. Want jullie leven in het
geloof dat jullie maar niet voor jezelf leven. Jullie leven in het geloof dat het leven dat
jullie hebben, een geschenk van God aan jullie is. Jullie leven is van Hem. Je hebt je
leven in feite in bruikleen. En dat lijkt misschien wel vervelend, maar dat is het niet.
Want God ziet jullie niet als marionetten, maar als levende mensen, met een eigen wil
en eigen kwaliteiten. Maar de Here wil wel dat wij ons leven met Hem delen. Hij wil
onze God zijn. Onze almachtige Vader die voor ons zorgt. Onze Verlosser die ons leven
verlost van de vloek van de zonden. Hij wil de Geest zijn die ons leidt en inspireert. De
Geest die ons vervult met liefde, vriendelijkheid en vreugde. Jullie geloven dat hoogste
doel van jullie leven de verheerlijking van God is en het zich in Hem ten volle en eeu-
wig verheugen. Blij zijn in en met God. Zijn Naam groot maken en voor Hem leven. In
Hem je geluk en voldoening vinden. Wat God betreft is dat het doel van jullie leven en
dat verandert niet. Ook niet nu jullie vandaag getrouwd zijn. Jullie leven verander van-
daag wel omdat jullie vanaf vandaag man en vrouw zijn. Maar het doel van jullie leven
is nog altijd dezelfde.

Een koord uit drie strengen, dat is het beeld. Maar de strengen zijn niet gelijkwaardig.
De streng van de Here is de streng die de meeste kracht geeft aan het koord. Zijn streng
kan en zal nooit breken. Hij blijft dezelfde en geen kracht of macht kan Hem overwin-

nen. En als jullie in de band met Hem de kracht zoeken om met elkaar verbonden te



blijven, dan is het geen hoogmoed of idealisme als jullie vandaag elkaar beloven om
elkaar trouw te blijven tot de dood jullie zal scheiden. Want de liefde die jullie elkaar
vandaag beloofd hebben te geven, die vindt zijn voeding niet in de liefde die jullie van
elkaar krijgen, maar in de liefde die je elke dag weer van de Here ontvangt. Hij zal er
zijn. Het is alleen de kunst om zijn aanwezigheid op te merken. Het is de kunst om in de
drukte van het dagelijks leven tijd te maken om stil te staan bij zijn liefde en zorg. Zo-
lang de liefde van de Here de bron is van jullie liefde, dan zal de liefde tussen jullie niet
verschrompelen of opdrogen. Onze eigen liefde is maar klein. Onze liefde moet het
vooral hebben van de chemie die er is. En als er geen chemie is, dan is het met de liefde
vaak ook gedaan. Maar wij geloven dat liefde meer is dan een spontaan gevoel. Want
spontane gevoelens kunnen net zo gemakkelijk weer verdwijnen als ze opkomen. Maar
liefde is allereerst een keuze, een wilsbesluit. En dat is niet in de eerste plaats afhanke-
lijk van chemie of hoe aardig of hoe lief die ander is, maar van de keuze om die ander
lief te hebben. Natuurlijk kan het wel eens heel moeilijk zijn om van de ander te blijven
houden, omdat die ander zich verschrikkelijk gedraagt of heeft gedragen. Omdat hij of
zij je diep heeft gekwetst. Maar als je dan vasthoudt aan de streng van Gods liefde, dan
kan het zijn dat de band toch weer hersteld wordt, omdat God dan de rafels van jullie
strengen met elkaar kan verbinden. Zo kun je elkaar toch trouw blijven. Al is er op dat
moment wel wat stuk gegaan, wat geknapt in de band die er tussen jullie is.

Als jullie geloof is, en dat is zo, want daar hebben we het met elkaar over gehad, dat
jullie leven om God lief te hebben en te eren, dan betekent dat ook wat voor het doel
van jullie huwelijk. Veel mensen trouwen in de veronderstelling dat het huwelijk geluk
zal brengen. Maar het huwelijk op zichzelf brengt niets. Het huwelijk geeft niets. Wil
het huwelijk iets geven, dan zul je het er samen in moeten stoppen. Het huwelijk zelf
maakt niet gelukkig. Jullie zullen het verlangen moeten hebben om elkaar gelukkig te
maken. En aan dat verlangen inhoud moeten geven.

Maar als jullie dat doen, dan zullen je ook kunnen genieten van elkaar. Van al datgene
dat de ander in zijn of haar liefde aan je geeft. Ja, beter gezegd, dan zul je kunnen genie-
ten van de liefde die God je in de liefde van de ander geeft. Dan zul je genieten van het
geluk dat je in het hart van elkaar voelbaar mag maken. Dan zul je je hart mogen opha-

len aan de liefde en de Here loven om de liefde die Hij je heeft gegeven, om die ander



die je van God hebt ontvangen om lief te hebben en van wie je zelf ook zoveel liefde
ontvangt.

Een koord dat uit drie strengen is gevlochten is niet snel stuk te trekken. De Here is er
bij. Hij was al bij jullie toen jullie klein waren. Hij was erbij toen jullie opgroeiden en
elkaar leerden kennen. Hij was er bij toen jullie naar elkaar toegroeiden. Hij is er van-
daag bij, nu jullie elkaar trouw hebben beloofd. Hij is er bij al de jaren die Hij jullie in
de toekomst geeft. Hij is er bij met zijn liefde en met zijn trouw. Hij is jullie VVader en
Hij maakt die naam graag waar. Hij is liefde, en ook dat maakt Hij graag waar. Ver-
trouw dus op zijn trouw, zijn eer en zijn liefde. Dan kan jullie liefde niet stuk.

Amen



