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Tekst: Mattheüs 5, 23 - 24 
Middagdienst  

 

Broeders en zusters,  

 

1 Votum 

2 Zegengroet 

3 Zingen : Psalm 150 : 1 en 2 

4 Gebed voor de opening van het Woord 

5 Schriftlezing : Genesis 45 : 1 - 15 

6 Zingen : Gezang 4 : 1 - 5 

7 Tekst : Mattheüs 5 : 23 - 24 

8 Zingen : Gezang 103 : 5 en 6 

9 Geloofsbelijdenis door het zingen van Gezang 179a 

10 Dankzegging en gebed 

11 Inzameling van de offergaven 

12 Slotzang : Gezang 141 : 1 - 3 

13 Zegen  
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Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en 

klein, 

Deze preek zal een iets ander karakter hebben dan u gewend bent. Eerst wil ik met u 

stilstaan bij de tekst voor de preek van vanmiddag. Die legt een mooie basis voor ons 

nadenken over het vergeven van elkaar. Met name laat het zien hoe belangrijk het voor 

de HERE is dat u uw problemen uitpraat. En als dat voor de HERE heel belangrijk is, 

dan moet het voor ons ook heel belangrijk zijn. Hoe belangrijk dit voor de HERE is 

blijkt uit de tekst van vanmiddag. Daarin wordt ons een man getekend die op weg is om 

iets heel belangrijks te doen. Hij wil zijn offergave naar het altaar brengen. Hij lijkt dus 

al in de tempel te zijn en hij is op weg naar het altaar gaat dan weg. De priester die op 

hem stond te wachten bij het altaar zal vreemd opgekeken hebben. 

Dus jongens en meisjes, dat zou net zoiets zijn als dat jullie met zijn allen naar de kerk 

gaan en in de kerk gaan zitten. En dat dan vlak voordat de kerkdienst begint. De 

dominee of de ouderling staat al de mededelingen te lezen. Dat dan je vader opstaat, zijn 

Bijbels laat liggen, de kerk uitgaat en zegt dat hij nog iets moet regelen. En wat moet hij 

dan regelen? Nou hij moet het nog goed gaan maken met iemand. Iemand met wie hij 

een paar dagen geleden ruzie heeft gemaakt. Of die hij heeft uitgescholden. Daarvoor 

gaat hij dus zelfs de kerk uit. 

Dat is wat de Heer Jezus ons hier leert. Zo belangrijk vindt God het dat we vrede 

hebben met onze naasten. Je kunt wel in de kerk zitten en voor God zingen en naar de 

preek luisteren. Dat is ook belangrijk. De man uit het verhaal van de Heer laat zijn 

offergave achter bij het altaar. Hij is duidelijk van plan terug te komen. Maar voordat hij 

op een goede manier zijn offer kan brengen moet hij eerst zijn conflict met zijn naaste 

oplossen. Dan is zijn hart vrij om het offer te brengen zoals God bedoeld heeft. 

En daar zit natuurlijk ook nog een ander aspect aan. Iets wat in mijn voorbeeld van de 

vader die de kerk uitgaat, niet zo uit de verf komt. Hij gaat een offer brengen. Een dier 

gaat sterven. Misschien vanwege een zonde, of als dankoffer. Maar er gaat bloed 

vloeien. En hoe kan hij op een goede manier dat offer brengen als zijn hart niet zuiver 

is? Wat is dat offer dan waard? Is dat offer dan eigenlijk niet een schijnvertoning. Hij 

doet alsof het goed is tussen God en hem, maar dat is het eigenlijk niet. In dergelijke 

omstandigheden een offer brengen voor de HERE heeft dus ook iets schijnheiligs. Zorg 

dat je met een zuiver hart voor de HERE verschijnt. Dat is wat de Heer Jezus ons dus 
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ook leert. Samengevat leert Christus ons dus dat we met een zuiver hart voor God 

moeten verschijnen en dat het voor God heel belangrijk is dat we vrede zoeken met 

onze naaste. 

Laten we met dit in het achterhoofd eens naar een aantal praktische kwesties kijken. Ik 

heb die in een drietal rubrieken verdeeld. 

1. algemene richtlijnen van de HERE voor omgang met de naaste 

2. richtlijnen van de HERE voor vergeving vragen 

3. richtlijnen van de HERE voor vergeving schenken 

 

Ad 1. Algemene kwesties 

Moet je altijd je naaste liefhebben? 

Ja, dat leert Christus ons duidelijk in de samenvatting van de Tien Woorden van het 

verbond. Hij leert ons dat we onze naaste moeten liefhebben als onszelf. Dat betekent 

dat we ons net zo moeten inspannen voor het geluk van onze naaste als we ons 

inspannen voor ons eigen geluk. De Heer Jezus heeft ons geleerd dat we zelfs onze 

vijanden moeten liefhebben. 

Mattheüs 22 : 39 ; Mattheüs 5 : 44 - 45 

 

Moet je altijd met alle mensen vrede zoeken? 

Je moet, voor zover het in je macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede 

te leven. 

Romeinen 12 : 18  Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle 

mensen in vrede te leve.  

Hebreeën 12:14  Streef ernaar in vrede te leven en leid een heilig leven; wie dat niet 

doet zal de Heer niet zien. 

 

Ben je ook verantwoordelijk voor verdriet of schade die je iemand per ongeluk hebt 

toegebracht? 

Ja, uit de instellingen van God die Mozes aan het volk van Israël doorgaf blijkt duidelijk 

dat een ook verantwoordelijk is voor schade die hij iemand per ongeluk toebrengt. 
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Exodus 22 : 4 - 5 Wanneer iemand zijn vee loslaat om een stuk land of een wijngaard te 

begrazen, en zijn dieren grazen de akker van een ander af, dan moet hij de schade met 

de beste opbrengst van zijn land of wijngaard vergoeden. 

Wanneer iemand iets verbrandt en het vuur overslaat op doornstruiken, waardoor 

korenschoven of een akker met het staande koren in vlammen opgaan, moet de 

veroorzaker van de brand de schade vergoeden. 

Deuteronomium 19:5  Iemand die bijvoorbeeld samen met een ander hout gaat hakken 

in het bos en zijn bijl zwaait om een boom te vellen, waarbij het blad van de steel schiet 

en de ander dodelijk treft, kan zijn leven redden als hij naar een van die steden kan 

uitwijken. 
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Mag een christen eigen rechter spelen? 

Nee. In het Oude Testament was de wraak al door God begrensd: een oog voor een oog 

en een tand voor een tand. In het Nieuwe Testament wil God dat wij dit aan Hem 

overlaten en aan de overheid die de dienares van God is. 

Exodus 21:24  een oog voor een oog, een tand voor een tand, een hand voor een hand, 

een voet voor een voet, 

Romeinen 12:19  Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw 

wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan mij om wraak te 

nemen, ik zal vergelden.’ 

Romeinen 13:4  want ze staat in dienst van God en is er voor uw welzijn. Maar wanneer 

u doet wat slecht is, kunt u haar beter vrezen: ze voert het zwaard niet voor niets, want 

ze staat in dienst van God, en door hem die het slechte doet zijn verdiende straf te 

geven, toont ze Gods toorn. 

 

Ad 2. Vergeving vragen 

Wat hoort bij oprecht vergeving vragen? 

Wie vergeving vraagt moet: 

1. zich verdiepen in het verdriet en de schade dat hij zijn naaste heeft toegebracht, 

2. zich zonder uitvluchten eigenaar weten van het verdriet of de schade, 

3. zijn zonden tegenover God ruimhartig belijden, 

4. zijn zonden tegenover zijn naaste ruimhartig belijden, 

5. moet zich ervan bewust zijn dat hij niets te eisen heeft. 

 

Ad 3. Vergeving schenken 

Wat is de grond voor het vergeven van de naaste? 

Grond is de vergeving die we van God hebben ontvangen en Gods opdracht om onze 

naaste lief te hebben als onszelf. 

Mattheüs 6 : 12  Vergeef ons onze schulden zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets 

schuldig was. 

Mattheüs 18 : 26 - 35  Slaaf die veel vergeven werd maar zijn medeslaaf niet wilde 

vergeven. 
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Moet je je naaste altijd zijn zonde vergeven? 

Een christen moet de bereidheid en het verlangen hebben om zijn naaste van harte te 

vergeven. Want een christen heeft het verlangen om in vrede met zijn naaste te leven.  

Mattheüs 6 : 12  Vergeef ons onze schulden zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets 

schuldig was. 

HC 51 ... zoals wijzelf ook als een bewijs van uw genade in ons opmerken, dat wij het 

vaste voornemen hebben onze naaste te vergeven 

 

Lukt het een christen altijd om zijn naaste te vergeven? 

Nee, als er geen sprake van oprechte bekering van de zondaar kan dat onmogelijk zijn. 

Een christen zal hier wel altijd verdriet over hebben. 

 

Waarom is het belangrijk om de naaste te vergeven? 

Allereerst om God daarmee te laten zien dat je de HERE dankbaar bent voor de 

vergeving die we van Hem hebt ontvangen. 

In de tweede plaats omdat je ernaar verlangt om vrede te hebben met je naaste. De 

HERE is een God van vrede en Hij wil dat zijn kinderen ook de naaste vrede gunnen. 

In de derde plaats omdat je wilt voorkomen dat j hart door bitterheid vergiftigd wordt. 

Ad 2. Romeinen 12 : 18 en Hebreeën 12 : 14 (zie boven) 

Ad 3. Hebreeën 12 : 15 Zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan, 

dat er geen giftige kiem opschiet die onrust veroorzaakt en met zijn bitterheid velen 

besmet, 

 

Amen 


