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Ochtenddienst / middagdienst

In deze dienst zal de gehoorzaamheid aan de Here het centrale thema zijn. We zullen
straks de Here loven in ons lied door het zingen van Psalm 135 de verzen 1 en 2. Het
eerste vers is in de afgelopen week door de kinderen van de Morgenster geleerd. Maar
voordat we gaan zingen gaan we ons leven in de handen van de Here leggen. Laten we

daartoe gaan staan. En in ons hart zeggen:

1. Votum

2. Zegengroet

3. Zingen: Psalm 135:1en2

4. Wet

5. Zingen: Gezang 1 : 1 en 4 (God die gehoorzaamheid zegent)

6. Schriftlezing: Matthels 7 : 13 - 23

7. Zingen: Psalm 40 : 2 en 3 (over de Here die liever gehoorzaamheid ziet dan
offers)

8. Tekst: Matthets 7 : 24 — 27

9. Preek

10. Zingen: Psalm 119:1en2
11. Voorbede en dankzegging
12. Collecte

13. Zingen: Lied 442 :1-4




Middagdienst

1. Votum

2. Zegengroet

3. Zingen: Psalm118:1en5

4. Gebed

5. Schriftlezing: Matthels 7 : 13 - 23

6. Zingen: Psalm 40 : 2 en 3 (over de Here die liever gehoorzaamheid ziet dan

offers)
7. Tekst: Matthels 7 : 24 - 27
8. Preek

9. Geloofsbelijdenis op de wijs van Gezang 3
10. Voorbede en dankzegging
11. Slotzang: Lied 442 :1-4



Geliefde gemeente van de Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en klein,
Ik weet niet of de jongens en meisjes de volgende uitdrukking nog kennen: wie niet
horen wil moet maar voelen. Jullie ouders kennen hem ongetwijfeld. Het werd vroeger
vaak gezegd tegen eigenwijze kinderen. Kinderen die goede adviezen van hun vader en
moeder kregen, maar er niets mee deden. Bij een klein kind kun je een heleboel dingen
verbieden en er ook voor zorgen dat wat je als vader of moeder zegt werkelijk gebeurt.
Maar bij een kind dat op de middelbare school zit wordt dat al veel moeilijker. Hoe
krijg je je zoon of dochter van 16 zover dat hij zijn huiswerk gaat maken. Je kunt hem
niet meer oppakken, achter zijn bureau zetten en hem dwingen zijn huiswerk echt te
maken en te leren. Je kunt niet meer doen dan je kind aansporen. Hem geregeld achter
de vodden zitten. Maar uiteindelijk zal hij zelf in actie moeten komen. En als hij niet
luistert, niet doet wat er tegen hem gezegd wordt, dan zal hij het voelen. Dan is er aan
het einde van het schooljaar geen overgang naar de volgende klas. Dan is het zitten
blijven geblazen. Luisteren in deze uitdrukking is dus meer dan de woorden van je
vader of moeder aanhoren. Luisteren betekent hier: de woorden die tegen je gezegd
worden tot je door laten dringen en vervolgens doen wat er tegen je gezegd wordt.

Dat is nu ook wat de Here Jezus in onze tekst wil zeggen. Als je alleen maar zijn
woorden aanhoort, zijn geboden, zijn raadgevingen, maar er niet naar handelt, dan zal je
dat niets helpen. Nee, we worden alleen gered van de ondergang als we de geboden van
de Here Jezus tot ons door laten dringen en daar naar gaan leven. Daarom verkondig ik
u vanmorgen het Woord van onze Here Jezus onder het volgende thema.

Jezus Christus leert ons dat wie niet naar Hem wil luisteren het zal voelen.

We letten op
1. de inhoud van dit onderwijs
2. de liefde in dit onderwijs

We zullen dus eerst letten op de inhoud van dit onderwijs van de Here Jezus
Christus. Onze tekst vormt de afsluiting van de bekende rede die de Here Jezus op een
berg in Galilea heeft gehouden. Een rede die bekend staat als de bergrede. In deze
afsluiting zet de Here Jezus de dingen op scherp voor zijn luisteraars. Luisteraars die
overal uit het land naar Jezus zijn gekomen, omdat ze gehoord hadden van de
genezingen die Hij deed en omdat ze Hem wilden horen preken. Want ook dat was een

belevenis: Jezus horen preken. Veel mensen waren uit nieuwsgierigheid naar Hem



toegekomen. De Here Jezus was niet dom en had dat ook goed door. Daarom eindigt Hij
zijn preek ook met een aantal ernstige waarschuwingen. We hebben ze gelezen. De
waarschuwing dat de weg en de poort die tot het verderf leiden breed zijn en dat er veel
mensen zijn die daardoor ingaan. Maar dat de weg en de poort die tot het leven leiden
smal zijn en dat maar weinig mensen zijn die hem vinden. Ook de waarschuwing dat
niet ieder mens die tot de Here Jezus “Here, Here”, zegt, het Koninkrijk van de hemel
zal binnengaan. Ook al hebben ze in de naam van de Here Jezus geprofeteerd of boze
geesten uitgedreven en grote krachten gedaan. Zelfs dan kan het gebeuren dat de Here
Jezus zegt: Ik ken u niet, gaat weg van Mij, werkers van de wetteloosheid”.

En de Here Jezus sluit zijn waarschuwingen af met de woorden van onze tekst. Met een
gelijkenis. Een gelijkenis die heel mooi is opgebouwd. Een gelijkenis waarin Hij de
mensen die naar zijn woorden vergelijkt met twee mannen. De mensen die de woorden
van de Here Jezus horen én doen, lijken op een bepaalde man. En de mensen die de
woorden van de Here Jezus horen én niet doen vergelijkt de Here Jezus met een andere
man. Er zijn dus twee mannen in de gelijkenis. Twee mannen die op het eerste gezicht
precies hetzelfde doen. Wat ook heel mooi uitkomt in de opbouw van de gelijkenis.
Kijkt u maar. Vers 24 en 26 zijn bijna aan elkaar gelijk. En hetzelfde geldt voor de
verzen 25 en 27. Hierdoor valt het licht vooral op de verschillen tussen de twee mannen.
Beide mannen bouwen een huis. Wat er onder dit bouwen van een huis moet worden
verstaan is al eeuwen onderwerp van discussie onder theologen. Al neigen de meeste
theologen ertoe om dit bouwen te zien als beeld voor het bouwen aan je toekomst.
Bouwen aan een plaats waar je veilig bent en je geborgen kunt voelen. Zelf heb ik de
neiging om de verschillende elementen uit de gelijkenis puur in te vullen vanuit het
begin van vers 24 en 26. In het begin van die verzen wordt gesproken over mensen die
de woorden van de Here Jezus horen. Om preciezer te zijn: de woorden van de bergrede
horen. Want de Here Jezus zegt: die deze mijn woorden hoort. Beide horen de woorden
van de bergrede. Al die mensen op die berg hebben de woorden van de Here Jezus
gehoord. De kans is klein dat al die mensen zijn gekomen omdat ze hun leven anders
willen gaan inrichten. Veel mensen zijn waarschijnlijk puur uit nieuwsgierigheid
gekomen. Daarom voel ik er ook niet zo veel voor om bij het bouwen van een huis te
denken aan het bouwen aan je toekomst. Maar heel eenvoudig te zeggen dat de Here

Jezus het luisteren naar de bergrede vergelijkt met het bouwen van een huis. Het



bouwen van een huis is natuurlijk een goede zaak, zoals het ook heel goed is dat deze
mensen naar de Here Jezus zijn komen luisteren. Ook al waren de motieven van deze
mensen misschien niet bij iedereen even zuiver. Ze zijn er en horen goede en wijze
woorden.

Maar de Here Jezus maakt de mensen in de gelijkenis duidelijk dat het er uiteindelijk
niet op aankomt of je wel of niet deze woorden gehoord hebt, maar dat het gaat om de
vraag dat je die woorden ter harte neemt en er naar leeft. Wie dat doet is als een wijs
man die zijn huis op de rotsgrond heeft gebouwd. Maar wie de woorden van de Here
Jezus niet ter harte neemt en er naar leeft, lijkt op een man die zijn huis op het zand
bouwde. Nu, kom ik zelf uit Brabant, van de zandgronden. 1k kan u zeggen: op zand is
het goed bouwen. Bij de bouw van huizen hoeft er niet geheid te worden of zo. Het
verzakken van huizen komt nauwelijks voor. Dat is hier in de buurt van Rotterdam wel
heel anders. Dus zo dwaas is het niet als iemand zijn huis op zand bouwt. Toch noemt
de Here Jezus deze man een dwaas. In normale omstandigheden blijft zo’n huis op zand
prima staan en is een veilig huis. Maar toch is deze man een dwaas, want hij hield geen
rekening met buitengewone weersomstandigheden. Met grote slagregens die voor
krachtige waterstromen zorgden die het zand onder zijn huis meesleurden. En voor
sterke winden die tegen zijn ondermijnde huis beukten. Met deze buitengewone
omstandigheden had hij geen rekening gehouden en dat werd dan ook zijn ondergang,
zijn dood. De Here Jezus zegt: het huis viel in en zijn val was groot. De wijze man had
wel rekening gehouden met deze buitengewone levensomstandigheden. En daarom
bleef zijn huis wel staan en ging hij niet ten onder.

Sommige theologen menen dat we bij die buitengewone weersomstandigheden moeten
denken aan allerlei moeiten in het leven. Toch lijkt me dat niet zo waarschijnlijk. Veel
eerder zullen we hier moeten denken aan het laatste oordeel. Dan zal er niet meer met
mensenmaat naar ons leven gekeken worden, maar met goddelijke maat. Wat naar
menselijke maat in orde en goed leek te zijn, zal dan waardeloos blijken. Zoals de Here
Jezus dat ook al heeft duidelijk gemaakt in de verzen 22 en 23. Als mensen bij de Here
Jezus zullen komen en zullen zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam
geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten
gedaan? Waarop de Here Jezus dan zal zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van

Mij, gij werkers van de wetteloosheid. Predikanten en gebedsgenezers zullen bij de



Here Jezus komen in de verwachting dat ze het Koninkrijk der hemelen zullen mogen
binnen gaan, maar de Here Jezus zal tegen ze zeggen: Ik heb u nooit gekend. En
waarom zegt Hij dat: omdat ze werkers zijn van de wetteloosheid. Omdat ze niet
geleefd hebben naar de wet van Jezus Christus. Gezien de hele context ligt het veel
meer voor de hand om bij de regens en winden te denken aan het Laatste Oordeel
waarin de Here aan het ligt zal brengen wat onze werken werkelijk waard zijn.

Het verschil tussen ondergang en redding is dus niet of je de woorden van de Here Jezus
hebt gehoord, maar of je ze ter harte hebt genomen en ze doet. Dat is wat de Here Jezus
ons wil duidelijk maken in deze gelijkenis. Dat in de eerste plaats.

In de tweede plaats zullen we letten op de liefde van de Her Jezus als Hij als leert
dat wie niet horen wil moet voelen. Als we dus eenvoudig de betekenis van de
gelijkenis samen vatten dan kunnen we zeggen, dat de Here Jezus ons hier leert dat als
we niet doen wat Hij in de bergrede leert, wij verloren zullen gaan. U kunt hier dus
zondag na zondag twee keer in de kerk zitten, maar als u niet doet wat de Here Jezus
heeft gezegd, dan gaat u verloren. Dat geldt trouwens ook voor mij. Ik kan elke zondag
twee of drie preken houden, catechisaties geven, enzovoort, maar als ik niet doe wat de
Here Jezus heeft gezegd in de bergrede dan zal ook ik verloren gaan.

Is het niet om angstig van te worden, broeders en zusters, jongens en meisjes. Als wij
niet doen wat de Here Jezus heeft gezegd, dan gaan wij verloren. Want laten we eens
kijken naar wat de Here Jezus zoal in de bergrede heeft gezegd. Hij heeft gezegd dat we
een ander niet mogen uitschelden. Hij heeft gezegd dat als we een vrouw aanzien om
haar te begeren dat we echtbreuk hebben gepleegd. Hij heeft gezegd dat wij onze
vijanden moeten liefhebben. Wij moeten de mensen hun zonden vergeven. Hij heeft
gezegd dat we niet bezorgd moeten zijn om de dag van morgen. En laat nu niemand van
ons hier proberen onderuit te draaien. Door te doen alsof de Here Jezus het hier niet zo
letterlijk bedoeld. Nee, de Here Jezus heeft dit wel letterlijk bedoeld. Dit is wat Hij van
ons vraagt. Dit is wat wij moeten doen.

Als de Here Jezus wat anders had bedoeld dan had Hij wel wat anders gezegd. Het is
wat dat betreft net als thuis. Als u als vader of moeder tegen één van uw kinderen zegt
dat het nu naar bed moet, is het dan ook goed als het eerst nog een half beneden blijft
zitten. Nee toch? Als u 'nu' zegt, dan bedoelt u ook 'nu'. En niet over minuten. Als u

tegen uw zoon zegt dat hij om één uur thuis moeten zijn, is het ook goed als hij om drie



uur thuis komt? Als u één uur zegt dan bedoelt u ook één uur. En niet twee of drie uur.
Zo is het hier ook met de Here Jezus. De Here Jezus geeft hier in de bergrede maar geen
theorielessen. Nee, Hij geeft ons heel concrete geboden. “Laat het ja, dat u zegt, ja zijn,
en het nee, nee, wat daar bovenuit gaat is uit de boze.” En Hij zegt tegen ons: Hebt uw
vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen. Een heel concreet gebod. Waar wij niet aan
moeten gaan peuteren of proberen onderuit te draaien. Hier past geen “ja maar” of iets
dergelijks. Hier past alleen maar een eerbiedig: “ja Here”.

Nu hoor ik al sommige van mijn catechisanten protesteren. Ja, maar dominee, dat kan
toch niet. Dat lukt mij niet hoor, naar een mooie vrouwen kijken, zonder ze te begeren.
En dat volgt er meestal de vraag aan mij: Lukt u dat wel dan? Als u een mooie vrouw
ziet denkt u dan nooit: nou..? En natuurlijk moet ik dan erkennen dat dergelijke
gevoelens mij niet vreemd zijn. En dan hebben sommigen van de jongeren de neiging
om de discussie voor afgerond te houden. De dominee kan het ook niet dus we hoeven
dat gebod van de Here Jezus ook niet serieus te nemen. En nu gebeurt dit niet alleen
onder de jongeren. Dergelijke trucs hebben wij ook om de geboden van de Here Jezus te
ontkrachten. We moeten niet bezorgd zijn zegt de Here Jezus. Maar wij denken: ja,
maar wij moeten toch ook een goede planning maken. De dingen goed regelen. En zo
ontnemen we aan dit gebod van de Here Jezus zijn kracht.

Het is typisch menselijk om de geboden van de Here Jezus te willen ontkrachten. Het is
typisch menselijk om niet te willen gehoorzamen. En in onze moderne tijd, met allemaal
mondige mensen, is dat alleen nog maar meer bij ons ontwikkeld. Wie doet er nog
gewoon in het verkeer wat van hem wordt gevraagd? De een vindt dat hij zich niet aan
de maximum snelheid hoeft te houden. De ander vindt dat hij geen autogordel hoeft te
dragen. Weer een ander vindt dat hij na het drinken van zes pilsjes nog rustig achter het
stuur kan kruipen. Weer een ander vindt dat een rood licht niet voor hem geldt. En
noemt u maar op. Waar vinden we nog eenvoudige gehoorzaamheid. Gewoon doen wat
ons gezegd wordt.

Dat is een groot probleem in onze tijd. In de maatschappij, in de fabrieken, op de
scholen, in de kerk en in de gezinnen. Maar wat nog erger is: ook in onze omgang met
God. Ja, het is een enorme bedreiging voor onze toekomst. Voor onze toekomst in het
Koninkrijk der hemelen. Want de Here Jezus meent het serieus als Hij zegt dat als wij

zijn woorden wel horen maar niet doen, wij verloren zullen gaan.



Zijn we dan allemaal verloren? Ja, we zijn verloren als we de geboden van de Here
Jezus niet doen. Maar is er dan geen genade meer? Jazeker wel. Maar die genade is er
niet voor mensen die de geboden van de Here Jezus niet serieus nemen. VVoor mensen
die hun eigen regels maken.

Is dat hard? Dat lijkt misschien wel zo. Maar dat is het niet. Want ook in deze gelijkenis
spreekt de Here Jezus vanuit zijn liefde. Hij is God en God is liefde. Maar het is geen
blinde liefde. Een liefde die zich laat bedriegen. Het is een echte, eerlijke liefde. Een
liefde die alles geeft maar ook alles vraagt. En daarom geen genoegen neemt met
mensen die wel zeggen: Here, Here. Waarmee ze zich in hun woorden aan de Here
Jezus onderwerpen, maar die in werkelijkheid hun eigen gang gaan. Wie zegt in de Here
Jezus te geloven, maar zijn woorden ontkracht, gelooft niet echt in Hem. Hoe zou u het
vinden als ik u de weg vraag naar een bepaald gebouw. En u wijst me de weg. En ik
vraag nog een keer of dat echt de goede weg is. En u bevestigt het nog een keer. En ik
zeg dat ik u geloof, maar rij vervolgens toch een andere kant op. Dan zult u mij een
leugenaar vinden. Want ik zeg wel dat ik u geloof, maar mijn daden laten wat anders
zien. Zou de Here Jezus dat dan wel accepteren? Wie zegt in de Here Jezus te geloven,
maar zijn geboden, die goed zijn en de opbouw van het leven dienen, in de wind slaat, is
een leugenaar en heeft de Here Jezus niet echt lief.

De Here Jezus wil u graag een plek geven in zijn koninkrijk. Daar heeft Hij zelfs zijn
leven voor gegeven. Hij wil echt met u leven tot in eeuwigheid. Vorige week hebben we
nog het Heilig Avondmaal gevierd en heeft Hij ons zijn lichaam en bloed gegeven,
omdat Hij in ons wil zijn en wil dat wij in Hem zijn. Maar dat kan alleen als wij ons
echt naar Hem luisteren. Naar al zijn woorden. Zijn woorden van genade, liefde en
vrede, maar ook naar zijn geboden, die die vrede en liefde willen dienen. Het één kan
niet zonder het ander. Wie in wil gaan in het Koninkrijk der hemelen moet ook vandaag
al de geboden van de Here Jezus serieus nemen en zich met al zijn krachten inzetten om
daarnaar te leven. Ja, die maakt daar uit liefde voor zijn Koning en zijn rijk serieus werk
van. En waar hij tekort schiet en faalt daar mag hij pleiten op het offer van zijn Koning
eenmaal aan het kruis gebracht. Maar dat is wat anders dan de geboden van de Here
Jezus ontkrachten of minachten in het geloof dat hem dat toch wel vergeven wordt.

Want zo iemand laat zien dat Hij Jezus Christus niet werkelijk lief heeft, niet echt met



Hem wil leven. Maar dat Jezus Christus voor hem niet meer is dan een doekje om zijn
zonden weg te poetsen. Een doekje dat je na gebruik in de vuilnisbak gooit.

De Here Jezus laat ons hier dus weten, dan het nauw luistert. Ja, dat we echt naar Hem
moeten luisteren zijn Woord serieus moeten nemen om daarnaar te leven. En Hij laat
ons dit weten omdat Hij niet wil dat wij verloren, omdat wij ons huis op zand hebben
gebouwd en niet op de rotsen. Neem dus dit Woord van uw Heiland serieus en handel
daarnaar. Dan zult u eeuwig mogen leven in de liefde en vrede van Jezus Christus en

zijn rijk. Amen



