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Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en
klein,

Begrijpt u de Here? Neem nu de tekst van vanmorgen. De Here heeft zelf na 70 jaar
ballingschap de koning van Perzié in het hart gegeven om het volk Israél terug te sturen
naar Jeruzalem om daar de tempel voor de Here te herbouwen. Hij heeft zelf in de har-
ten van zijn kinderen het verlangen gelegd om gehoor te geven aan deze oproep. Waar-
voor ze hun huizen moesten verlaten, veel van hun vrienden en kennissen moesten ach-
terlaten. Waarvoor ze een gevaarlijke reis moesten maken van vijf maanden. Na die reis
moesten ze weer een bestaan opbouwen. Huizen bouwen of herstellen. Akkers bebou-
wen. Een job vinden. Genoeg stress en moeiten zou je zo zeggen. Maar de Here die de
geschiedenis leidt en ook de macht heeft over de harten van de volkeren, geeft dan ook
nog eens een bevolking om hen heen, die het moreel van de Judeeérs op allerlei manie-
ren proberen te ondermijnen. Zelfs raadgevers werden omgekocht.

Met al die tegenwerking zou je haast gaan denken dat de Here niet wil dat de tempel
herbouwd wordt. Waarom maakt de Here niet ruimer baan voor zijn volk? Als Hij nu zo
graag wil dat zijn volk zijn huis herbouwd, waarom maakt Hij het dan niet gemakkelij-
ker voor zijn volk? Dat is toch helemaal niet zo’n vreemde vraag. Waarom doet de Here
dat nu niet??

Maar het is niet zo heel moeilijk om die vraag naar onze tijd te verplaatsen. Want als wij
letten op de herbouw van de tempel in onze eigen dagen dan zien we toch hetzelfde.
Want wij zijn ook belast met de herbouw van de tempel. Met de herbouw van het huis
van God. Want de Here woont vandaag niet meer in een huis door mensenhanden ge-
maakt. Maar Hij woont in u en mij, zoals Paulus dat ook in 1 Kor. 6,19 zegt. “Of weet u
niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont en die u ontvan-
gen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald,
dus bewijs God eer met uw lichaam.”

Maar wat komt bij ons terecht van de opbouw van die tempel van de Heilige Geest?
Vorige week hebben we gelezen hoe de Here bij monde van de profeet Haggai zijn volk
aanspreekt, omdat het het druk heeft met het mooi maken van hun huizen, maar de we-
deropbouw van de tempel verwaarloost. Kan de Here ook niet zoiets van ons zeggen?
Hoeveel energie en tijd steken wij in de opbouw van de tempel van de Heilige Geest?

En is het ook niet vaak zo, dat we ons na een goede preek voornemen om het nu echt



anders te gaan doen, maar dat we voordat we het goed in de gaten hebben al weer terug
zijn gevallen in het oude zondige patroon. En zonder het daarmee goed te willen praten,
is het vandaag de dag ook niet gemakkelijk om heilig te leven. Er is zoveel afleiding. Je
kunt 24 uur per dag televisie kijken en naar de radio luisteren. Je kunt met zo’n kleine
MP3-speler de hele dag voor afleiding zorgen. Via de computer en een internetverbin-
ding staat er een onvoorstelbare hoeveelheid informatie heel eenvoudig tot onze be-
schikking. Goede informatie, maar ook een heleboel troep. En er is ook nog de druk van
het werk en andere bezigheden. Voor je het weet is er weer een week voorbij waarin je
nauwelijks met je gedachten bij de Here bent geweest. Waarom laat de Here al die ver-
strooiing en stress vandaag de dag toe. Het staat ons zo in de weg in onze dienst aan de
Here. Wie van ons komt nog toe aan rustig Bijbel lezen, het gelezen gedeelte overden-
ken en in alle rust tot de Here bidden? En ik moet u eerlijk zeggen, dat als ik niet oppas
de weken ook bij mij zo voorbij glijden.

Ja, waarom maakt de Here geloven niet gemakkelijker? Waarom maakt de Here het
gemakkelijker om de zonden in ons leven te bestrijden? Waarom maakte de Here het
zijn volk niet makkelijker om de tempel te herbouwen? Wie de Here goed kent, weet het
antwoord. Die weet dat het de Here niet puur gaat om de herbouw van die tempel. Het
gaat er de Here om dat het volk leeft in verbondenheid met Hem. Dat het leeft aan zijn
Vaderhand.

De Here kan de tempel van ons hart in één keer herbouwen. Als Hij dat kan bij ons ster-
ven, dan kan Hij dat ook vandaag. Maar als de Here dat doet, dan missen we de ervaring
die we nu telkens weer opdoen. Namelijk de ervaring dat we uit onszelf niet in staat zijn
om de Here te dienen en Hem lief te hebben. Dan missen we de ervaring dat we telkens
weer zonden doen. Dan missen we de ervaring dat we telkens weer de Here en onszelf
teleurstellen. Dan missen we de ervaring dat we in onze nood de Here Jezus zoeken en
onze toevlucht nemen tot zijn offer aan het kruis gebracht. Onze voorvaderen hebben dit
onder woorden gebracht in de DL hoofdstuk V de art. 1 en 2.

ARTIKEL 1

Degenen die God naar zijn voornemen roept tot de gemeenschap met zijn Zoon, onze
Here Jezus Christus, en door zijn Heilige Geest opnieuw geboren doet worden, verlost
Hij wel van de tirannie en slavernij van de zonde. Maar Hij verlost hen in dit leven niet

helemaal van het vlees en het lichaam van de zonde.



ARTIKEL 2

Hierdoor zondigen zij in hun zwakheid elke dag weer en zelfs aan de beste werken van
de heiligen kleven gebreken. Dit geeft hun voortdurend reden zich voor God te veroot-
moedigen en hun toevlucht tot de gekruisigde Christus te nemen. Ook gaan zij daardoor
steeds meer het vlees doden door de Geest van de gebeden en door zich te oefenen in
een godvrezend leven en zij verlangen vurig naar het bereiken van de volmaaktheid. Dit
doen zij, tot zij, verlost uit het lichaam van de dood, met het Lam van God in de hemel
zullen regeren.

Deze ervaring van eigen onmacht en diepe verlorenheid geeft de Here ons dus niet om
ons te ontmoedigen en alle hoop te laten verliezen, maar om ons meer en meer te leren
onze handen uit te strekken naar Jezus Christus. Om ons meer en meer te laten beseffen
hoe afhankelijk wij van Hem zijn. Om ons meer en meer te laten zien dat onze enige
troost in dit leven is dat wij het eigendom zijn van Jezus Christus die ons met zijn kost-
baar bloed uit alle macht van de duivel heeft verlost. En om ons ervan te overtuigen dat
Hij ons niet opgegeven heeft, heeft Hij voor ons het Heilig Avondmaal ingesteld. Vier
dan zo de doop van uw Verlosser Jezus Christus, dat u zich door het brood en de wijn
laat overtuigen dat uw al uw zonden werkelijk vergeven zijn en de Here u lief heeft en
met u verder wil.

Amen
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