Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

Opeens was er een grote aardbeving. Er kwam een engel van de Heer
uit de hemel naar beneden. Hij rolde de steen van het graf weg en
ging erop zitten. Hij leek op het stralende licht van de bliksem. En zijn
kleren waren zo wit als sneeuw. De soldaten die het graf moesten
bewaken, beefden van angst en vielen op de grond. Het leek alsof ze
dood waren.

Een poosje later:

Een paar van de soldaten gingen naar de stad. Ze vertelden alles wat
er gebeurd was aan de priesters. Toen maakten de priesters en de
leiders van het volk een plan. Ze besloten om de soldaten veel geld te
geven. Ze zeiden tegen hen: 'Jullie moeten vertellen dat de leerlingen
het lichaam van Jezus gestolen hebben. Zeg maar dat ze 's nachts
gekomen zijn, terwijl jullie sliepen. Als Pilatus ervan hoort, gaan wij
wel met hem praten. Wij zorgen ervoor dat jullic geen problemen
krijgen.’ De soldaten namen het geld aan, en deden wat de priesters
gezegd hadden.

Het verhaal dat de priesters bedacht hadden, wordt nog altijd bij de
Joden verteld.
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Er blijven nog letters over. Samen vormen ze 2 woorden.

Schrijf die woorden op de streep.

doet er alles aan om ervoor te zorgen
dat de mensen niet gaan geloven.




