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Ochtenddienst

H. Avondmaal

Broeders en zusters, in deze dienst wil de Here ons bepalen bij de hemel feest viert als

wij bij de Here leven. Ook wil de Here ons vandaag aan de Avondmaalstafel een

voorsmaak geven op het grote feest dat Hij zal aanrichten als Hij teruggekomen is op de

wolken. Daarom zullen we straks na de zegengroet van de Here elkaar oproepen om

feest te vieren voor onze God door het zingen van Psalm 81 de verzen 1 en 2. Maar

eerst zullen we de Here eren door onze afhankelijkheid van Hem te belijden. En uit

eerbied voor de Here zullen we hierbij gaan staan.
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10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

Votum

Zegengroet

Lied: Psalm 81 :1en?2

Lezing van de wet

Schuldbelijdenis met aansluitend het zingen van Psalm 25 : 3
Genadeverkondiging met aansluitend het zingen van Psalm 25 : 7

Gebed voor vernieuwing door de Heilige Geest

Schriftlezing: Lucas 15 : 5-7; 9-10, 22-24

Lied: Psalm 22 : 12 (waarin met hele de broederkring God aan zijn tafel
prijzen)

Tekst: Lucas 15 : 24c

Woordbediening

Lied: Gezang 30

Klaarmaken tafel: Gezang 3

Schriftlezing 1: Johannes 2 : 1 — 11 (het begin van Jezus’ optreden > feest >
belofte voor het grote feest bij zijn terugkeer)

Zingen: Gezang 24 : 2

Schriftlezing 2: Marcus 14 : 22 — 25 (de Here Jezus die geen wijn meer drinkt
totdat Hij die met ons nieuw zal drinken in zijn Koninkrijk > zo verbindt Hij

het avondmaal met het grote maal waar Hij naar verlangt)




17.
18.
19.
20.
21.

Zingen: Gezang 24 : 3
Dankzegging

Zingen: Gezang 24 : 4
Dankzegging en voorbede
Slotzang: Gezang 24 : 5



Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en
klein,

Er is een grote kans dat we bij deze gelijkenis van de verloren zoon op een bepaald punt
ons een verkeerd beeld hebben gevormd. Met name op het punt van de vader. Met wie
moet de vader in de gelijkenis volgens u vegeleken worden? 1k denk dat de meesten van
ons het idee hebben dat die vader voor God de Vader staat. Vader > God de Vader > de
verbinding is gauw gelegd. Toch is het maar zeer de vraag of dit juist is.

Want het hele tekstverband wijst een andere kant op. Neem bijvoorbeeld de aanleiding
voor deze gelijkenissen. Die lag in het feit dat de Here Jezus met vele tollenaars en
zondaars at. Daar morden de Farizeeén en schriftgeleerden over tegen de mensen. Ja, ze
namen het Hem kwalijk en gebruikten het als argument tegen de Here. Kijk eens naar de
mensen waar Jezus mee omgaat. Wilt u bij dat gezelschap horen? Zegt dan niet genoeg
over wie Hij zelf is?

En in de drie gelijkenissen verdedigt Hij zijn gedrag. Hij laat zien, waarom Hij met deze
mensen omgaat en eet. Niet omdat Hij hun daden goedkeurt. Maar omdat zijn hart naar
deze verloren mensen uitgaat. Naar deze mensen die onherroepelijk verloren gaan als zij
zich niet bekeren. Maar Jezus wil niet dat ze verloren gaan, maar gered worden. Deze
mensen die in de ogen van anderen te vuil zijn om mee om te gaan, laat staan om samen
mee te eten. Maar Jezus Christus is bewogen met het lot van deze mensen en zelfs van
plan zijn leven voor deze mensen te geven. Dat laat Hij zien in de drie gelijkenissen.

De herder mist het ene schaap uit de honderd en zegt niet: och, ik heb er nog genoeg.
Nee, hij laat de negennegentig in de steek en zoekt het ene schaap en als hij het
gevonden heeft is hij vol blijdschap. Hij neemt het op zijn schouders en roept zijn
vrienden en buren om zich met hem te verblijden. Zo groot is zijn verlangen om dat
verloren dier te redden en zo groot is zijn blijdschap als het lukt. En we weten allemaal
wie die herder is: de Here Jezus Christus.

En zo is het ook met de vrouw. Ze zet heel haar huis op zijn kop. En als zij de verloren
schelling terug vindt, is ze dolgelukkig en roept haar vriendinnen en buren om haar
vreugde te delen. En de ijver en vreugde van de vrouw zijn beeld voor de ijver en
vreugde van de Here Jezus.

En in de gelijkenis van de verloren zoon, staat het gedrag van de vader logischerwijs

dus ook als beeld voor hoe de Here Jezus omgaat met zondaars uit het volk Israél als zij



zich bekeren. De Here Jezus laat hier dus zien hoe lief Hij deze verloren mensen heeft.
Hij erg Hij ernaar verlangt dat ook deze mensen gered worden. En hoe
vergevingsgezind Hij is als zij terugkeren naar huis. Naar de God van het verbond. Naar
Hem. De vader staat hier dus voor de Here Jezus Christus.

In het beeld van de vader laat Hij zien hoe lief Hij deze zondaars en tollenaars heeft.
Deze mensen die op een grove en ondankbare manier met hun God hadden gebroken.
Mensen die ver van God hun geluk gingen zoeken. En uiteindelijk vaak niet het geluk
maar de ellende vonden. Maar de Here Jezus zegt niet: eigen schuld; u hebt tegen mij
gekozen, nu wil Ik niets meer met u te maken hebben. Hij is niet verhard door onze
hardheid. Maar Hij zoekt en ontfermt Zich over het verlorene. En Hij is vol blijdschap
en roept de engelen op om zijn blijdschap te delen. Roept al zijn vrienden op om met
Hem feest te vieren. Want wat verloren was, is gevonden, wat dood was leeft. Feest is er
in de hemel als zondaren zich bekeren. En broeders en zusters, jongens en meisjes, en
zoals er in de hemel feest gevierd wordt, zo mogen ook wij hier op aarde feest vieren.
Ja, moeten feest vieren. Feest vieren over het feit dat wij door de Here Jezus gered zijn.
En de Here Jezus wil dat we dat feest van die bevrijding met Hem en met elkaar vieren.
Zoals Israél het feest van Pascha, het feest van de redding uit Egypte, met grote
blijdschap mocht vieren, zo mogen wij hier vandaag het feest van onze redding vieren.
Samen met de Here en met elkaar. Met een hart dat gericht is op de hemel en open staat
voor elkaar.

Ja, broeders en zusters, wij genieten hier straks aan deze tafel niet minder dan een
voorsmaak, van het grote feest dat de Here Jezus zal aanrichten in aansluiting op zijn
wederkomst. En Hij ziet uit naar die dag. Hij ziet er naar uit om met ons, met alle
andere gelovigen en de bewoners feest te vieren. Het brood te breken en de wijn nieuw
met ons te drinken.

Besef dat dus als u straks aan de tafel aangaat. Dit is een voorsmaak van het feest dat
zeker komen gaat. Het feest dat Koning Jezus Christus viert met al die mensen die Hij
door zijn offer aan de dood heeft gered. De mensen die Hij zo graag wilde redden en
over Wie Hij Zich zo verheugt. Laten we deze maaltijd dus vieren met een blijde
dankbaarheid dat wij aan deze tafel mogen zitten en van zijn lichaam en bloed mogen
genieten ten teken en als zegel dat Hij ons ook voor het grote feest van straks heeft

uitgenodigd en een plaats aan zijn tafel voor ons vrijhoudt.



Amen



	Amen

