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Ds. Arjan van Groos (1962 - 2014) 
Tekst: Lucas 1, 17 
Ochtenddienst  
H. Avondmaal 

 

Broeders en zusters,  

 

1. Votum 

2. Zegengroet 

3. Zingen: Psalm 80 : 1 en 2 

4. Lezing van de wet 

5. Zingen: Psalm 130 : 2 en 3   

6. Gebed voor vergeving van de zonden en vernieuwing door de Heilige Geest 

7. Schriftlezing: Maleachi 4 : 1 – 6 en Lucas 1 : 5 - 25  

8. Tekst: Lucas 1 :17 

9. Woordbediening 

10. Zingen: Gezang 8 : 1 en 2 

11. Dankzegging en voorbede 

12. Collecte 

13. Zingen: Gezang 8 : 3 en 4 

14. Klaarmaken tafel: Gezang 3 

Tijdens viering: Gezang 10, Gezang 12, Lied 126,  en evt. nog Gezang 13 : 1 - 4 

15. Slotzang: Gezang 13 : 5 en 6 
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Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en 

klein, 

Hoe zal ik U ontvangen? Dat zullen we straks zingen tijdens de viering van het Heilig 

Avondmaal. Hoe zal ik U ontvangen? Dat lied heb ik niet voor niets uitgekozen voor 

straks als we naar voren komen om van het brood te eten en uit de beker te drinken. 

Want we ontvangen in dat brood en in die beker niemand minder dan onze Here Jezus 

Christus. In het brood en de wijn geeft de Here Jezus niets minder dan zichzelf aan ons. 

“Hier Ik ben hier voor u en Ik geef mijzelf aan U”. “Ontvang Mij”. Maar hoe zullen wij 

de Here Jezus ontvangen? Zijn wij daar klaar voor? Als individuele gelovigen maar ook 

als gemeente? 

Het volk Israël was er in ieder geval niet klaar voor om de Here Jezus te ontvangen. 

Zoals dat duidelijk blijkt uit de tekst van vanmorgen. Zoals duidelijk blijkt uit de 

woorden die de engel Gabriël tot Zacharias heeft gesproken. Want de taak van het kind 

dat Zacharias en Elisabeth van de Here gaan ontvangen is om de Here een wel toegerust 

volk te bereiden. Of om het met de woorden van Maleachi te zeggen. Woorden die in 

het woord van Gabriël weerklinken: opdat de Here niet komt en het land treft met de 

ban. 

Wat een bevoorrechte man is deze Zacharias. En wat een onvergetelijke dag moet deze 

dag voor hem geweest zijn. Het begint al met het feit dat het lot hem aanwees om in het 

heilige het reukoffer te brengen. Iets wat een priester hoogstens 1 keer in zijn leven 

overkwam. Maar aangekomen in het heilige wacht hem een nog groter voorrecht. 

Terwijl hij in het heilige bezig is zijn heerlijke taak te verrichten, staat hij daar 

plotseling oog in oog met een engel. En het is maar niet zomaar een engel. Nee. Het is 

de engel Gabriël. De engel die ooit aan de vrome Daniël was verschenen. En die daarna 

nooit meer is verschenen. Al meer dan 500 jaar was hij niet meer aan een mens 

verschenen. Zijn aanwezigheid in het heilige maakt duidelijk dat wat hij te vertellen 

heeft aan Zacharias groot nieuws. Groot nieuws voor het volk Israël en deze man. Wij 

zijn waarschijnlijk geneigd om deze ontmoeting te zien als een persoonlijke ontmoeting 

tussen de engel Gabriël en Zacharias. Waarschijnlijk zijn we ook geneigd om de 

boodschap van Gabriël als een persoonlijke boodschap aan Zacharias te zien. Toch is 

dat zeer onwaarschijnlijk. Juist de hele situatie maakt duidelijk dat deze ontmoeting 

meer is. Gabriël had ook thuis aan Zacharias kunnen verschijnen. Zoals hij dat later ook 



 3 

bij Maria deed. Maar hij verschijnt hier aan de priester Zacharias die op het 

reukofferaltaar het gebed van het volk Israël naar de hemel zendt. Waar het 

brandofferaltaar verbonden is met de verzoening van de zonden door de dood van het 

offerdier. Daar is het reukofferaltaar verbonden met de dienst van de gebeden. Op het 

reukofferaltaar wordt geen vlees verbrand, maar smeult de wierook tot een lieflijke geur 

voor de Here. Israël dat in gebed is en daarin om verlossing bidt en de komst van de 

Messias. Gabriël kondigt de verhoring van dat gebed aan in het feit dat Zacharias en 

Elisabeth een kind van de Here zullen ontvangen. Niet dat dit kind de Messias zal zijn. 

Maar dit kind gaat de weg bereiden voor de Messias. Hij zal voor de Messias uitgaan. 

Als een heraut die de komst van de Koning aankondigt. Om te voorkomen dat de 

mensen verrast zullen zijn door de komst van de Koning. Niet klaar zullen zijn om de 

Koning de eer te bewijzen die Hem toekomt. 

Dat is de taak van het kind dat Zacharias en Elisabeth gaan ontvangen. En op wat voor 

wijze dit kind zijn taak zal gaan doen, vertelt Gabriël ook aan Zacharias. Want dit kind 

gaat zijn werk van heraut doen in de geest en de kracht van Elia. Maleachi zegt zelfs: Ik 

zend u de profeet Elia. Deze verwachting van de komst van Elia voor de komst van de 

Zoon van God leefde sterk in Israël. Als Petrus, Jacobus en Johannes later meemaken 

hoe de Here Jezus op een hoge berg een ontmoeting heeft met Mozes en Elia en het 

voor hun meer dan duidelijk wordt dat Jezus de beloofde Messias is, dan spreken ze in 

Marcus 9 vers 11 hun verwarring uit door te zeggen: Waarom zeggen de 

schriftgeleerden, dat Elia eerst moet komen? Dan bevestigt de Here dat door te zeggen: 

Elia komt wel eerst en herstelt alles; maar hoe staat er dan geschreven van de Zoon des 

mensen dat Hij veel moet lijden en dat Hij veracht moet worden? Maar Ik zeg u: ook is 

Elia gekomen en zij hebben met hem gedaan wat zij wilden, gelijk van hem geschreven 

staat. En daarmee doelde de Here Jezus op Johannes de Doper. 

We kennen Elia als de profeet die in een tijd van grote afval van de Here leefde. In de 

tijd dat Achab koning was over Israël en zijn vrouw Izebel het volk had verleid tot het 

dienen van de Baäl. We kennen allemaal het verhaal wel van Elia op de Karmel. Waar 

zowel de priesters van de Baäl als Elia een altaar hadden gebouwd, maar geen vuur op 

het altaar brachten. Maar Baäl was niet in staat om het offer op het altaar te ontsteken 

maar de Here wel. Elia was een profeet van bekering. Een profeet die vaak in alle 
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eenzaamheid heeft geleefd. In alle soberheid en eenvoud. Precies zoals later Johannes 

de Doper zou leven. Met de taak Israël tot bekering te brengen. 

En dat is ook de taak van deze heraut die voor het aangezicht van de Messias uitgaat. 

Want zijn taak zal zijn de harten van de vaderen te keren tot de kinderen en de 

ongehoorzamen tot de gezindheid van de rechtvaardigen. 

Hoewel er een parallel zit in de twee zinsdelen. Harten van de vaderen tot de kinderen 

en en de ongehoorzamen tot de gezindheid van de rechtvaardigen. Toch is hier geen 

sprake van een herhaling. Het feit dat de harten van de vaderen zich keren tot de 

kinderen is teken van herstel van de gemeenschap onder de mensen. Als er iets tegen 

natuurlijk is in de omgang van mensen, dan is het toch dat harten van de vaders zich 

afkeren van hun kinderen. Het hart van een echte vader zoekt toch altijd het hart van 

zijn kind. Maar blijkbaar zijn de menselijke verhoudingen zo verstoord dat dat niet zo 

is. Maar door het optreden, de prediking van deze heraut zal het anders worden. Zullen 

de harten van vaders weer uitgaan naar hun kinderen. Johannes de Doper gaat door zijn 

prediking zorgen voor het herstel van de gemeenschap der heiligen. 

En door zijn prediking zullen ongehoorzamen zich keren tot de gezindheid van de 

rechtvaardigen. Ongehoorzamen zijn mensen die wel het Woord en de geboden van de 

Here kennen, maar er geen boodschap aan hebben. Het zijn mensen die hun eigen zin 

doen. Zichzelf tot wet zijn. Maar door de prediking en het optreden van Johannes zullen 

deze ongehoorzamen zich bekeren tot de rechtvaardigheid. Ze zullen niet langer allerlei 

kromme paden bewandelen maar voortaan rechte wegen gaan. En zo bereidt Johannes 

de Doper voor de Here een wel toegerust volk. Zo wordt het volk voorbereid op de 

komst van de Messias. En zo, kan het zijn Koning ontvangen. Zo is het goed 

voorbereid. 

Hoe zal ik U ontvangen? Hoe zult u uw Heiland ontvangen straks tijdens de viering van 

het Heilig Avondmaal? Ontvang het lichaam en het bloed van uw Heiland met een hart 

dat de gemeenschap met uw naaste zoekt. En ontvang het lichaam en het bloed van uw 

Heiland met een hart dat niet langer zijn eigen wil doet, maar dat de wil van de Here 

zoekt. Ja, laat u ook door de viering van dit Heilig Avondmaal sterken en bemoedigen 

om u met uw naaste te verzoenen. Om opnieuw de strijd aan te gaan met die zonden die 

nog tegen uw wil in u zijn overgebleven. Dan zult u de Here Jezus verheerlijken 
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vandaag, morgen, ja, al de dagen van uw leven. Ja, dan zal de Here Jezus een wel 

toegerust volk vinden als Hij terug komt op deze aarde, om zijn werk te volmaken. 

Amen 


