Ds. Arjan van Groos (1962 - 2014)
Tekst: Johannes 7, 37 - 38
Ochtenddienst

H. Avondmaal

Broeders en zusters,

© O N oo o B~ W DN e

e T o o e
o U1 b W N B O

Votum

Zegengroet

Zingen: Psalm9:1,7en9 (over de God van ons leven)

Lezing van de wet

Zingen: Psalm 139 : 1en 11

Gebed voor vergeving van de zonden en vernieuwing door de Heilige Geest
Schriftlezing: Ezechiél 47 : 1 - 12 en Johannes 7 : 37 - 44

Tekst: : Johannes 7 : 37 - 38

Woordbediening

Zingen: Psalm 63 : 1 en 2 (dorsten naar God)

Dankzegging en voorbede

Collecte

Zingen: Psalm 66 : 5en 6 (gave voor de Here)

Klaarmaken tafel: Gezang 4

Tijdens viering: Lied 358 ; Gezang 83 ; Psalm 84

Slotzang: Psalm 71 : 9, 11 en 14 (over de rechtvaardigheid vd Here)




Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en
klein,

Wie van ons heeft er dorst? En dan bedoel ik echt dorst. Ik bedoel niet: zin om wat te
drinken. Maar echt zoveel dorst, dat je zelfs water zou drinken dat niet echt schoon en
fris is. Ik denk niet dat velen van ons dat kennen? Jullie, jongens en meisjes, kennen dat
denk ik ook niet. Maar er zijn vele kinderen in de wereld die wel echt dorst kennen. Die
echte honger kennen. Zoveel honger dat je tussen het afval gaat zoeken naar iets dat je
kunt eten. En dan maakt het niet uit wat het is. Een koude Kippenpoot waar nog een heel
kleine beetje vlees aan zit. Wat koude spaghetti, het maakt niet uit. Als je het maar kunt
eten. Ook dat kennen wij niet.

Maar er zijn miljoenen kinderen in de wereld die dat wel kennen. Kinderen die wij niet
van naam en gezicht kennen, maar die net zo echt zijn als jullie, als de kinderen in de
kerk, als uw eigen kind of kleinkind. Maar zij hebben niets te eten. Ze zijn vel over
been. Ze zijn ziek van de honger en van gebrek aan vitaminen en mineralen. Ze zijn
uitgedroogd door de diarree omdat ze vuil water hebben gedronken. Vandaag wordt in
vele kerken in de wereld aandacht besteedt aan dit onvoorstelbare lijden dat er in onze
wereld plaats vindt. En dat niet alleen in de rijke landen, maar ook in de landen in Afri-
ka, Zuid-Amerika en Azié. Er moet wat gebeuren aan het onrecht in deze wereld en de
daarmee samenhangende armoede en nood van vele mensen. Als christen mag je je hart
niet afsluiten voor het lijden van deze mensen, die net als wij schepselen zijn van God.
We kunnen ons er ook niet van afmaken door te wijzen op het feit dat sommige regerin-
gen in deze landen corrupt zijn en er graan in de voedselopslagplaatsen ligt te rotten. Dit
mag waar zijn, maar daar zijn die kinderen niet mee geholpen. Nu zijn onze mogelijk-
heden beperkt. Maar wel kunnen we als kerken wereldwijd aan de leiders van deze we-
reld duidelijk maken, dat wij het niet accepteren dat de rijkdom van deze aarde zo on-
rechtvaardig verdeeld, dat onrecht ongestraft blijft, dat kinderen sterven terwijl ze met
medicijnen van een paar euro gered zouden kunnen worden.

“Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! Rivieren van levend water zullen stro-
men uit het hart van wie in mij gelooft,” zo zegt de Here Christus. Nu zult u terecht op-
merken dat de dorst waar de Here het hier over heeft niet de dorst naar gewoon water is.
Maar de dorst naar ware redding. De dorst naar verlossing van de zonden. Dorst naar

ware vrede. Dorst naar echte liefde en geborgenheid. Dorst naar recht en rechtvaardig-



heid. En dat heeft wel alles te maken met honger en armoede in de wereld, met de on-
eerlijke verdeling van de rijkdom in deze wereld, met kinderen die sterven omdat zelfs
de meest eenvoudige medicijnen niet beschikbaar zijn. Maar tegelijk blijkt uit de woor-
den van de Here dat er nog grotere nood in de wereld is. Veroorzaakt door de oorzaak
van al het onrecht in deze wereld: namelijk onze zonden. Het feit dat wij zondaars zijn.
Nu zijn er vele mensen die er geen probleem mee hebben dat ze zondaars zijn. Maar er
zijn ook mensen die er mee worstelen. Die het verschrikkelijk vinden dat ze telkens
weer God en hun naasten, de mensen die ze liefhebben, verdriet doen. Deze mensen
nodigt Christus hier uit. Als je dorst hebt naar vergeving van je zonden en naar een
nieuw leven, kom dan bij Mij en drink!

Uit de mond van ieder ander mens zou deze uitspraak zeer aanmatigend zijn. Want wel-
ke mens is in staat de zonden te vergeven en een mens nieuw leven te geven? Maar Je-
zus Christus, die echt en waar God en mens is, Hij kan de dorst van de mens lessen. Hij
kan het leven in de mens weer terugbrengen door de heerlijke frisheid van de vergeving
van zonden die Hij schenkt. Hij kan het leven in de mens weer terugbrengen door zijn
kracht. Zodat uit het binnenste van die mens zelf stromen van levend water komen. Zo-
als het contact met Christus zijn leven weer tot bloei heeft gebracht. Daar kan het con-
tact met deze mens voor anderen het herstel van het leven betekenen. Waar deze mens
komt bloeit het leven op. Daar wordt het leven verlost van de vruchteloosheid vanwege
de zonde. Daar komt weer liefde voor God en liefde voor de naaste. Daar komt weer
gehoorzaamheid aan de roepstem van de Here in plaats van de mens die zich niet door
God laat gezeggen en zijn eigen god is.

Waar het water van Jezus Christus stroom, komt er een einde aan de dorheid en de
vruchteloosheid. Daar komt weer groei van het leven en daar gaat het leven weer bloei-
en.

Zo stond de Here Jezus daar tweeduizend jaar geleden op de laatste dag van het loofhut-
tenfeest, de mensen uit te nodigen. Komt bij Mij en drink! Stromen van levend water
zullen uit uw binnenste vloeien. En zo staat de Here Jezus deze dag ook in ons midden.
Komt en drinkt van de wijn en eet van het brood. Komt en gelooft in Mij. Gelooft dat 1k
voor uw zonden heb betaald. Komt en gelooft dat de Heilige Geest in u woont en u een
nieuw hart heeft gegeven. Komt, drinkt en wordt zo ook zelf een bron van nieuw leven,

doordat u mijn liefde doorgeeft aan de mensen. Doordat u zelf mensen vertelt van ver-



geving van zonden en een nieuw leven. Doordat u zonden en onrecht aanwijst en af-
wijst. Doordat u meewerkt aan het opbouwen van een wereld zoals de Here die bedoeld
heeft.

Amen
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