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Ochtenddienst

Broeders en zusters, de Here wil ons in deze dienst als voorbereiding op de viering van
het Heilig Avondmaal, laten stilstaan bij het oordeel waarmee de Here Jezus de mensen
zal oordelen bij zijn terugkeer op aarde. Daarom zullen we straks na de zegengroet van
de Here zijn rechtvaardig oordeel bezingen met de woorden van Psalm 9 de verzen 1 en
5. We zullen deze dienst echter beginnen met onze afhankelijkheid van de Here te

belijden. En uit eerbied voor de Here zullen we dat staande doen. Richt nu uw hart op

de Here.

1. Votum

2. Zegengroet

3. Lied:Psalm19:1en5

4. Lezing van de wet

5. Lied:Psalm119:14en15

6. Gebed voor vergeving van de zonden en vernieuwing door de Heilige Geest

7. Schriftlezing : Johannes 5 : 9b - 40

8. Lied : Psalm 105 : 3 (een oproep tot elkaar om acht te slaan op het oordeel

van God)
9. Tekst: Johannes5 : 29
10. Lied: Gezang 14 : 1 (Jezus leven van mijn leven)
11. Dankzegging en voorbede
12. Slotzang : Psalm 36 : 2 en 3 (dat bij God de levensbron is)




Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en
klein

Volgende week zal hier, zo de Here wil, weer de Avondmaalstafel gedekt staan. En
deze dienst is er een van voorbereiding op die viering. Waarbij je bij onszelf zullen
moeten nagaan of wij ook volgende week dat avondmaal mogen vieren.

Want dat is geen vanzelfsprekendheid. Niet iedereen mag volgende week aanschuiven
aan deze tafel. Het avondmaalsformulier is daar heel duidelijk over als ze met een
verwijzing naar wat Paulus in 1 Korinthiérs 11 de gemeente oproept om zichzelf te
onderzoeken. Want als wij eten en drinken terwijl wij het lichaam niet onderscheiden,
dan eten en drinken wij ons een oordeel.

In de tekst van vanmorgen gaat het ook over het oordeel. Het oordeel dat de Here Jezus
over ieder mens zal uitspreken bij zijn terugkeer op aarde. Een oordeel dat voor de een
eeuwig leven betekent en voor de ander de eeuwige dood. En nu zijn er wel eens
mensen die het er nog maar even van nemen zolang het nog niet zover is. Ze zitten in de
kerk en ze vieren het heilig avondmaal. Maar hebben ze daar wel recht toe?

Nee. Want de criteria zijn bij de Avondmaalsviering precies hetzelfde als bij het Laatste
Oordeel. Wie naar Gods rechtvaardig oordeel op dit moment de hemel niet in mag, mag
volgende week ook geen avondmaal vieren. En wie volgende week avondmaal mag
vieren, zal ook het eeuwig leven beérven.

Het avondmaalsformulier is daar heel duidelijk over als het bij het punt van de nodiging
en de terugwijzing zegt. Overeenkomstig het bevel van Christus en van de apostel
Paulus vermanen wij daarom allen die in schandelijke zonden leven, zich van het
avondmaal te onthouden en wij verkondigen hun dat zij geen deel aan het rijk van
Christus hebben. Hier wordt dus in één adem gezegd, dat zij die in schandelijke zonden
leven, zich van het avondmaal hebben te onthouden en dat zij geen deel aan het rijk van
Christus hebben. Het is dus van groot belang om scherp te krijgen wat de Here Jezus
bedoelt als Hij zegt dat zij die het goede gedaan hebben, zullen opstaan ten leven en wie
het kwade bedreven hebben ten oordeel.

Ik bedien u vanmorgen het Woord van de Here onder het thema:

Koning Christus maakt bekend dat onze werken beslissen bij het Laatste Oordeel
over leven en dood.

We zullen daarbij letten op



1. de aanleiding tot deze bekendmaking

2. de betekenis van deze bekendmaking

Laten we eerst eens kijken wat de aanleiding tot deze bekendmaking was. De
aanleiding ligt in het begin van hoofdstuk 5. In die bekende geschiedenis van de
genezing van een verlamde man die al achtendertig jaar lang ziek was. Samen met vele
anderen lag hij daar te wachten op het moment dat het water van het bad dat daar was in
beweging kwam. De oorzaak van die waterbeweging was een engel die in het bad
neerdaalde. Wie dan als eerste in het bad was, werd genezen. Maar hoewel deze man er
al achtendertig jaar lang lag, was het hem nog nooit gelukt om als eerste in het water te
komen. Het had namelijk niemand om hem daarbij te helpen.

De Here Jezus knoopt met deze man een gesprek aan. En Hij geneest hem. Jaren had de
lamme man gewacht op een engel, die zo nu en dan het water in beweging mocht
brengen. Maar nu was er iemand gekomen die nog veel heerlijker en groter was dan die
engel. lemand die niet hoeft af te wachten tot hij gestuurd wordt door God, maar die
Zelf de macht heeft om te genezen: Jezus Christus. En als Jezus tegen hem zegt: Sta op,
neem uw matras op en wandel, wordt de man gelijk gezond. En hij neemt dan ook zijn
matras op en gaat weg.

Maar dan doemt er een probleem op. Want het is sabbat. En op de sabbat is het
verboden zoiets zwaars als een matras te dragen. En de Joden spreken die man daar dan
ook op aan. Maar hij verdedigt zich met de woorden: Maar Hij die mij gezond heeft
gemaakt, heeft tegen mij gezegd dat ik mijn matras moest oppakken en weg moest gaan.
Wie hem genezen had wist hij niet eens. Toen Jezus hem later in de tempel tegenkwam
waarschuwde Hij hem voor een nog veel grotere kwaad dan verlamdheid: het oordeel
van God. En daarom zegt de Here Jezus tegen hem: zondigt niet meer.

Nu de man wist wie hem genezen had, meldde hij dat aan de Joden en die gingen op
hun beurt naar de Here Jezus. Nu had Jezus toch echt iets gedaan wat niet door de
beugel kon: een mens op de sabbat genezen. Dat kan echt niet. En ze maken dat Jezus
duidelijk ook. Maar Jezus laat Zich niet uit het veld slaan. Hij voelt Zich ook niet
schuldig. Hij heeft niets anders gedaan dan Hij thuis geleerd had. Zijn Vader had op de

sabbat ook altijd gewerkt. Goede dingen gedaan. En daarom doet Hij dat ook.



Maar wie denkt dat dat de Joden gerust stelde heeft het mis. Integendeel het maakte ze
alleen maar nog kwader. Hoe durft deze man God zijn Vader te noemen en zich met
Hem gelijk te stellen?

Maar de Here Jezus blijft bij wat Hij gezegd heeft. Ik doe wat Ik mijn Vader heb zien
doen. Maar Vader heeft het Mij voorgedaan en Ik doe wat Hij doet. Ja. Ik zal nog veel
grotere dingen doen dan een verlamde genezen. Zoals zijn Vader de macht heeft over
het leven en mensen het leven te geven, zo heeft Hij ook deze macht. Ja. U zult Mij zien
oordelen over alle mensen. Want het oordeel over de wereld heeft de Vader aan Mij
gegeven, opdat alle mensen de Zoon zullen eren, zoals zij de Vader eren.

De gedachte is duidelijk. Het lot van ieder mens is in de handen van de Here Jezus. Hij
beslist over de vraag of wij het eeuwig leven zullen ontvangen of de dood. Je past er wel
voor op, om zo iemand tegen je in het harnas te jagen, door Hem niet te geven waar Hij
recht op heeft.

En dan legt de Here Jezus uit waar zijn oordeel op gebaseerd zal zijn. En dat met grote
stelligheid: Amen, amen. VVoorwaar, voorwaar. Het is waar en het is zeker, wie mijn
woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet
in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven. Wie de woorden van de
Here Jezus ter harte neemt en zich aan Hem niet stoot en gelooft dat Hij door God
gezonden is, die komt niet in het oordeel. Hij is namelijk al overgegaan uit de dood in
het leven. Hij is aan het oordeel ontkomen. Dat is de aanleiding voor de verzen van onze
tekst. De Here Jezus is dus in conflict met de Joden, die niet in Hem willen geloven. Die
blij zijn dat ze iets tegen Hem gevonden hebben, waar ze Hem mee kunnen pakken.
Maar Jezus laat zich door hen niet in de hoek dringen. Integendeel. Hij gaat op zijn
beurt de Joden in het nauw drijven. Door te wijzen op zijn enorme macht. Een macht die
zo groot is dat Hij doden tot leven kan wekken. En door te wijzen of het feit dat ze Hem
nog een keer zullen tegenkomen als Rechter van de wereld. Dan zal Hij ook over hen
oordelen. En als zij hun verzet tegen Hem niet zullen staken zullen ze in het oordeel
vallen. Maar als ze in Hem geloven en zijn woorden ter harte nemen, dan zullen ze niet
veroordeeld worden. Ja, dan zijn ze al overgegaan uit de dood in het leven. Het geloof
in Jezus beslist over leven en dood.

Nu zou ik me voor kunnen stellen, dat dit sommigen onder u wat in verwarring brengt.

Want hoe zit het nu. Waar baseert de Here Jezus nu zijn oordeel op? Op het geloof van



de mensen of op hun werken? Want de Here Jezus zegt toch maar heel duidelijk in ons
tekstvers, dat zij die het goede hebben gedaan zullen opstaan ten leven en dat zij die het
kwade bedreven hebben, zullen opstaan ten oordeel.

Laten we dan nu in het tweede punt eens rustig gaan kijken naar de betekenis van de
bekendmaking dat de Here ons in het Laatste Oordeel zal oordelen op grond van
onze werken. Dit is overigens niet de enige plaats waar een dergelijke uitspraak wordt
gedaan. Paulus schrijft in 2 Korinthiérs 5 vers 10 nagenoeg hetzelfde: Want wij moeten
allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat
hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.
Hoe zit het nu? Oordeelt God ons op grond van onze werken of op grond van ons
geloof? Of is het misschien zo dat de Rooms-katholieke kerk gelijk heeft. Dat we niet
alleen op grond van het geloof, maar ook op grond van onze werken geoordeeld
worden. Dat het niet of/of is, maar en/en.

Maar broeders en zusters, we moeten ons niet in verwarring laten brengen. Want laten
we nu eens goed letten op de aanleiding van deze woorden van de Here Jezus. Wat was
het kwaad dat de Joden de Here Jezus aandeden. Wat was hun zonde? Dat zij niet in
Hem geloofden. Het grootste kwaad dat je kunt doen is de Here Jezus verwerpen. Niet
geloven is maar niet iets neutraals, maar dat is God verwerpen. Het is zonde tegen het
grote en eerste gebod. In plaats van dat je God lief hebt, minacht je, ja, haat je Hem.
Wie de uitgestoken reddende hand van God afslaat en daar niet van wil weten, is er
geen redding meer mogelijk. Die blijft in het oordeel, waar hij vanwege zijn zonde in
terecht is gekomen. De dood. Maar wie gelooft, zijn zonden zijn hem vergeven. En hij
is overgegaan uit de dood in het leven. In het enige echte leven: het leven met God.

Er komt dus voor ons allemaal een dag, een dag waarop de Here Jezus over ons zal
beslissen. Op de dag dat Hij terugkomt op deze aarde, zullen we, als we inmiddels
gestorven zijn, opstaan uit ons graf en dan zal Hij ons oordelen. Precies zoals Hij in
onze tekst als het ware de Joden het oordeel aanzegt. Het oordeel kan positief uitvallen,
maar het kan ook zijn dat de Here Jezus ons overgeeft aan de dood die we zelf gekozen
hebben, als we in dit leven niet met Hem en door Hem hebben geleefd. Zo scherp staan
de zaken broeders en zusters. Een tussenweg is er niet. Je kunt niet een beetje mee

hobbelen met de wereld en een beetje mee hobbelen met de kerk. Want het feit dat u lid



bent of bent geweest van de kerk zal u niet helpen. Alleen de vraag of u in Jezus
Christus uw geluk zoekt beslist.

Volgende week zullen we, zo de Here wil, weer avondmaal met elkaar vieren. En ik heb
u gezegd: bij die avondmaalsviering gelden dezelfde criteria als bij het Laatste Oordeel.
Dus in deze week van voorbereiding staan we voor de vraag: geloof ik dat Jezus mijn
volkomen Redder is en zoek ik bij niets of niemand anders mijn geluk? En dan moeten
we beginnen bij de noodzaak van die redding. Geloof ik dat ik inderdaad redding nodig
heb van Christus? Geloof ik dat ik er zo bij God niet mee door kan, maar dat ik van
mezelf in de dood lig?

Geloof ik tegelijkertijd dat de Here Jezus al die schuld van mijn heeft afgelost door met
zijn eigen lichaam en bloed die schuld af te betalen? Geloof ik dat Hij in mijn plaats
gestorven is?

En ben ik bereid, nu ik het leven heb teruggekregen, uit dankbaarheid voor Gods liefde
en genade nu ook een begin te maken met een nieuw leven. Een leven waarin de zonden
niet langer regeren, maar de Heilige Geest. De Geest die de Here Jezus door zijn dood
voor mij verworven heeft en mij geschonken heeft.

Als u op deze vragen met ‘ja’ kunt antwoorden, dan mag u volgende week aan de tafel
van uw Heiland Jezus Christus plaats nemen. Want dan bent u geen vijand van Hem,
maar dan hoort u bij Hem.

Zo staat hier volgende week weer de tafel van hen die mogen leven in en door Jezus
Christus. Beproef dan u zelf en zoek uw geluk bij de enige die u het ware geluk kan
geven: Jezus Christus. En vier dan volgende week het heilig avondmaal en daar zal Hij
u dan troosten en nieuwe krachten geven. Want zo zeker als u dan het brood en de beker
ontvangt, zo zeker zijn uw zonden ook werkelijk vergeven. Zo echt als dat brood en die
wijn is, die u dan met uw ogen zult zien, met uw vingers zult tasten, in uw mond zult
voelen, zo zeker zal u ook het eeuwige leven beérven. Want Hij die ons dat brood en die
wijn geeft, is dezelfde als die over ons oordeelt. En als Hij ons nu in genade aanziet, zal
Hij dat dan ook doen. Want in God is geen twijfel of zweem van ommekeer, maar Hij is
eeuwig dezelfde. Gisteren, vandaag, morgen, volgende week en ook op de jongste dag.

Amen



