Ds. Arjan van Groos (1962 - 2014)
Tekst: Johannes 12, 23 - 26
Ochtenddienst / middagdienst / H. Avondmaal / Openbare geloofsbelijdenis

Broeders en zusters,

1.
2
3
4
5.
6
7
8
9

Votum

Zegengroet

Zingen : Psalm 117

Lezing van de wet

Zingen : Gezang 89 : 1 en 2 (90 Gezangen)

Gebed voor vergeving van de zonden en vernieuwing door de Heilige Geest
Schriftlezing : Johannes 12 : 12-36

Zingen : Psalm73:9-11

Tekst : Johannes 12 : 23-26

10. Zingen: Psalm77 :4en6
11. Dankzegging en voorbede
12. Slotzang : Gezang 14 : 1 en 4 (GK)

Middag

1
2
3
4
5.
6
7
8
9

Votum

Zegengroet

. Zingen : Psalm 27 : 1 en 3 (de Here prijzen als ons licht en onze steun)

. Gebed voor de opening van Gods Woord

Schriftlezing : Johannes 12 : 12-36

. Zingen : Lied42 :1en 3 (over de intocht van koning Christus)
. Tekst: Johannes 12 : 23-26
. Zingen : Gezang 14 :1en?2

. Geloofsbelijdenis op de wijs van Gezang 3

10. Dankzegging en voorbede

11. Slotzang : Gezang 14 : 3en 4




Heilig Avondmaal

1.
2.
3
4
5.
6
7
8
9

10.
11.
12.
13.
14,
15.
16.
17.
18.

Zingen : Psalm 27 :1en3

Lezing van de wet

Zingen : Gezang 89 : 1 en 2 (90 Gezangen)

Gebed voor vergeving van de zonden en vernieuwing door de Heilige Geest
Lezing van het kort formulier voor de viering van het Heilig Avondmaal
Zingen van de geloofsbelijdenis op de wijs van Gezang 3

Na tafel 1: lezen Johannes 12 : 12 — 26

Overdenking van Johannes 12 : 23 - 25

Zingen: Psalm 63 : 1

Na tafel 2: lezen Johannes 12 : 27 — 36

Overdenking van Johannes 12 : 26

Zingen: Psalm 63 : 3

Na tafel 3: Johannes 15:1-17

Lofprijzing formulier

Zingen : Gezang 35: 1en 2 (GK)

Dankzegging en voorbede

Collecte

Slotzang : Gezang 14 : 1 en 4 (GK)



Openbare geloofsbelijdenis Peter van Veelen

1. Zingen:Psalm?27:1en3

2. Schuldbelijdenis door het zingen van Psalm 51 : 1 en 2

3. Nagenadeverkondiging naar Efz. 2 zingen Gz15:1en 2
4. Gebed voor zegen over de dienst

5. Schriftlezing : Johannes 12 : 12-36

6. Zingen : Psalm 22 :7 en 8 (over het lijden van Christus)
7. Tekst: Johannes 12 : 23-26

8. Zingen : Gezang 14 : 1 en 2 (leven van mijn leven)

9. Lezing van de wet

10. Zingen: Psalm 86 : 4en5

11. Openbare geloofsbelijdenis

12. Zingen: Lied341:1-3

13. “Abba, Vader, U alleen...”

14. Dankzegging en voorbede

15. Slotzang : Lied409:1,2en5 (NA COLLECTE AANKONDIGEN!)

Formulier:

Geliefde broeder in onze Here Jezus Christus,

U bent hier verschenen voor God en zijn heilige gemeente om uw doop te beamen, uw
geloof te belijden, en zo toegang te krijgen tot het avondmaal van onze Here Jezus

Christus. Antwoord daarom oprecht op de volgende vragen:

Ten eerste:
Gelooft u in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus
Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here, en in de Heilige Geest, als de Drie-enige

God van uw doop?

Ten tweede:
Belijdt u dat de leer van het Oude en Nieuwe Testament, die in de Apostolische Ge-

loofsbelijdenis is samengevat en hier in de christelijke kerk geleerd wordt, de ware en



volkomen leer van de verlossing is? En belooft u bij de belijdenis van deze leer door

Gods genade te blijven in leven en sterven?

Ten derde:

Aanvaardt u de belofte en verplichting van Gods genadeverbond, waarvan uw doop
teken en zegel is? U vraagt nu de toegang tot het heilig avondmaal. Belijdt u uit kracht
van de Heilige Geest, dat u vanwege uw zonden u voor God verootmoedigt; dat u uw
leven buiten uzelf in Jezus Christus, de enige Verlosser, zoekt; en dat het uw hartelijke
begeerte is God en de naaste lief te hebben, met de wereld te breken, uw oude natuur te

doden en godvrezend te leven?

Ten vierde:
Belooft u dienstbaar te zijn aan de opbouw van de gemeente, Woord en sacrament
trouw te gebruiken en u aan de kerkelijke terechtwijzing te onderwerpen, indien u zich -

waarvoor God u genadig beware — in leer of leven misgaat?

Wat is hierop uw antwoord?

N.N. (hoofd voor hoofd). Antwoord: Ja.

Zegenbede

Broeder: “al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroe-
pen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en
krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen. Hem komt de
macht toe, voor eeuwig. Amen.” (1 Petr. 5:10-11; kan ook vervangen worden door
Hebr. 13:20,21)

[Hierna zingt de gemeente staande een lied. De plechtigheid wordt besloten met dank
aan de drieénige God voor zijn gaven en smeekbeden om volharding in geloof, hoop en

liefde, groei in genade en kennis door de kracht van de Heilige Geest.]



Geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus, broeders en zusters, groot en
klein,
Wie wil er nu niet winnen? Als we voetballen of een spelletje doen. Dan willen we toch
allemaal winnen. Verliezen is nooit leuk. Tenminste, dat vind ik niet. Als ik tennis dan
wil ik winnen. Gelukkig spelen we op de tennisbaan niet om geld of een koelkast of om
andere dingen. We spelen voor de lol en de eer. En als ik dan verlies is het niet zo erg.
Als ik bij verlies duizend euro kwijt zou zijn, of mijn computer of mijn auto, dan zou
verliezen heel wat erger zijn. Want als ik mijn auto kwijt ben, hoe kan ik dan goed mijn
werk doen? En hoe zouden we op vakantie moeten gaan? Zonder auto hadden we een
flink probleem. En in een wedstrijd zou ik er dus alles aan doen om die auto niet te ver-
liezen. Misschien zou ik zelfs wel een beetje gemeen spelen. Een bal van de tegenstan-
der uit geven, terwijl hij in werkelijkheid in was. Maar is dat nu het ergste wat ik zou
kunnen verliezen? Is dat het einde van de wereld? Nee, hoe vervelend het ook zou zijn,
het is niet het ergste dat mij en ons gezin overkomen kan. Dan zijn er toch wel kost-
baarder dingen. Zoals bijvoorbeeld ons leven. Hoe kostbaar is het leven van zo klein
meisje als Margje. Of het leven van de andere kinderen hier. Ja, het leven van ieder van
ons is kostbaar. Maar wat zegt de Here Jezus van het leven van u en mij? Hij zegt: “Je
gaat je leven verliezen. Hoe dan ook. Jij verliest je leven. U verliest uw leven. Wat je
ook doet. Wat u ook doet om het te behouden. Je raakt het kwijt. Tenzij je oor die ene
mogelijkheid kiest. Namelijk je leven verliezen. Maar wat voor winst is dat? Want wat
valt er nog te winnen als je eerst het kostbaarste verloren hebt? Dat is waar het vanmor-
gen over gaat. In de preek, maar ook in het belijdenis doen van Peter. Want dat is waar
Peter voor Kiest: zijn leven verliezen aan Jezus Christus. Ik bedien u het Woord van de
Here onder het volgende thema:
Uit de resten van de dood van zijn Gods Zoon, schenkt God ons nieuw leven.
We zien daarbij twee dingen:

1. Hoe Christus ervoor kiest om zijn leven voor ons te offeren,

2. Hoe Christus van ons vraagt om Hem op deze weg te volgen.
We zullen eerst zien hoe Christus ervoor kiest om zijn leven voor ons te offeren. De
Here Jezus is als een koning de stad Jeruzalem binnen getrokken. Rijdend op een jonge
ezel. Het volk heeft voor Hem gejuicht en Hem bejubeld. “Hosanna, gezegend Hij, die

komt in de naam van de Heren! Koning van Israél!” Nu waren er ook Grieken onder de



mensen die naar Jeruzalem gingen. Deze Grieken waren naar Jeruzalem gegaan vanwe-
ge het Pascha. Ongetwijfeld hadden deze Grieken meegekregen dat ene Jezus met veel
gejuich was binnen gehaald in de stad. Mogelijk hadden ze gehoord van de wonderen
die Jezus had gedaan. En als dat zo is, dan hebben ze ongetwijfeld gehoord van de op-
wekking van Lazarus uit de dood. Ze willen daarom Jezus graag ontmoeten. Ze stappen
niet zomaar op Jezus, maar in alle bescheidenheid benaderen ze Filippus. Dat ze met
hem contact zochten is waarschijnlijk te verklaren uit het feit dat Filippus van de aposte-
len het beste Grieks sprak. Filippus zit een beetje met het verzoek in zijn maag, want hij
gaat eerst naar Andreas toe om raad. Het is niet zo vreemd dat Filippus hiermee zit,
want het is een verzoek van twee heidenen. Niet van twee kinderen van Gods verbonds-
volk. En Jezus heeft zich in zijn werk toch altijd geconcentreerd op de kinderen van
Israél. Moeten ze nu aan Christus vragen of Hij deze heidenen wil ontmoeten? Ze be-
sluiten toch naar Christus toe te gaan met dit verzoek. Dan kan Hij zelf bepalen of Hij
deze mannen wil spreken.

Als Filippus en Andreas het verzoek overbrengen, dan is de reactie van de Here een
totaal andere dan ze verwacht hadden. Want Hij gaat totaal niet op hun verzoek in. Maar
Hij zegt: het uur is gekomen. Blijkbaar is dit verzoek van twee heidenen om Hem te
mogen ontmoeten voor Christus het teken dat het moment gekomen is om zijn leven te
gaan offeren voor deze verloren mensheid. Deze verloren mensen uit het volk van de
Here en uit de heidenen. De Verlosser van de wereld gaat de wereld redden. De Zoon
des mensen moet verheerlijkt worden.

Het is opvallend te noemen, dat de titel “Zoon des mensen” zonder uitzondering door de
Here zelf wordt gebruikt. Met deze woorden neemt Hij de woorden over van de mensen
die Hem maar niet willen erkennen als de Christus, de Zoon van de levende God, maar
die Hem slechts blijven zien als de zoon van Jozef en Maria uit Nazareth. Dit mensen-
kind gaat verheerlijkt worden, zodat duidelijk wordt dat Hij maar niet een gewoon men-
senkind was, maar de Christus, de Zoon van de levende God.

Waar deze verheerlijking uit bestaat vertelt de Here in vers 24. Hij begint met het ver-
sterkende woorden: amen, amen. Dit is de absolute waarheid en niets anders dan de
waarheid. Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar
als de graankorrel sterft, brengt zij veel vrucht voort. Hoewel we hier in Hoogvliet en

Spijkenisse bepaald niet op het platte land leven, weten de meeste kinderen dit wel.



Waarschijnlijk heb je thuis of op school wel eens wat gezaaid. Dan had je zo’n zakje
met zaadjes. Het was net dik stof. Zolang dat zakje droog wordt bewaard, gebeurt er
niets met dat zaad. Je kunt het jaren, zelfs tientallen jaren bewaren en dan blijft het nog
goed. Dat is wel een hele mooie eigenschap van zaad. Maar het zal in de meeste geval-
len niet de bedoeling zijn om zaad tientallen jaren te bewaren en nog eens te bewaren.
Uiteindelijk is het toch de bedoeling dat het zaad op een dag gezaaid wordt. Niet omdat
dat zaad zelf zo mooi is, maar om vanuit dat zaad een nieuwe plant te laten groeien, een
plant die bloeit of heerlijke vruchten geeft. En het zaad kan alleen maar uitgroeien tot
een plant ten koste van zichzelf.

En daarna vervolgt de Here met te zeggen: wie zijn leven liefheeft, maakt dat het verlo-
ren gaat, maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren ten eeuwige leven.
Op wie slaan deze woorden? Op Christus zelf? Op ons? Ik geloof dat de Here deze
woorden, die Hij ook op andere plaatsen gebruikt heeft, allereerst op zichzelf betrekt.
Zijn leven gaat verloren als Hij niet sterft. Want met dat doel was Hij mens geworden.
Als Hij vastklampt aan zijn bestaan, dan zal Hij niet betalen voor onze zonden en dan is
zijn komst in de wereld tevergeefs. Zijn leven vindt zijn vervulling in zijn dood. Dan zal
Hij de vruchten dragen waartoe Hij geroepen is. Alleen door te sterven kan Hij voor
onze zonden betalen en ons redden van de ondergang waartoe we door onze zonden
gedoemd zijn. Maar Christus is vastbesloten zijn leven niet verloren te laten gaan. Hij is
gekomen om zijn leven te offeren en dat gaat Hij doen. Dat in de eerste plaats.

In de tweede plaats zullen we zien hoe Christus van ons vraagt Hem op deze weg te
volgen. Twee Grieken wilden een ontmoeting met Jezus. Ze wilden Hem waarschijnlijk
zelfs dienen. En dat kan en mag. Maar dat kan alleen als je Jezus volgt. Zoals de Here
het zelf zegt: “Als iemand Mij wil dienen, hij volge Mij, en waar Ik ben, daar zal ook
mijn dienaar zijn.” Als je bij Jezus Christus wil zijn, dan kan dat alleen als je Hem
volgt. En aangezien een dienstknecht niet boven zijn heer staat, zal ook de dienstknecht
zijn leven moeten afleggen om het te kunnen behouden. En dat brengt ons terug bij de
vraag uit de inleiding. Bent u bereid uw leven te verliezen om bij Christus te zijn? Maar
voordat we die vraag kunnen beantwoorden, zullen we eerst duidelijk moet krijgen wat
de Here hier nu precies mee bedoelt? Moet ons leven daarbij aan een kruis eindigen
zoals het leven van Christus op Golgotha eindigde? Nee, niet zo letterlijk. Maar wel in

figuurlijke zin. Want het is niet mogelijk om alles in dit leven te doen wat in een men-



senhart opkomt en tegelijk Christus te volgen. Je kunt niet bij Jezus zijn zonder opoffe-
ringen in dit leven. Je kunt Christus niet dienen en tegelijkertijd de baas blijven over je
leven.

Dat is dus een heel bewuste keuze die ieder van ons moet maken. Wat doe ik met mijn
leven. Ga ik mijn eigen weg en doe ik met mijn leven waar ik zin in heb en neem ik
voor lief dat mij daarna mijn leven wordt afgenomen met alle ellende van dien? Of volg
ik Christus, ook al kost dat me dat ik mijn leven in zijn handen leg, Hem volg en naar
Hem luister? Maar daardoor wel een toekomst heb.

Als ik het zo zeg, dan lijkt het een vorm van plussen en minnen. Maar daarmee doen we
de werkelijkheid tekort. Want je leven verliezen in het volgen van Christus is van een
andere orde dan het leven verliezen omdat je het wilde behouden. Want in het laatste
geval ben je het voor altijd kwijt. U verliest uw leven altijd. Maar de grote vraag is aan
wie u uw leven verliest. Verliest u het aan de duivel of aan Christus. De duivel heeft
nog nooit iets goeds voor u gedaan. Hij wil dat ook helemaal niet. U bent het werk van
God en hij wil dat alleen maar vernietigen. Hoe anders is het met Jezus van Nazareth
gesteld. Hij vraagt van u uw leven los te laten. Maar Hij vraagt daarmee niet iets van u
wat Hij zelf niet doet. Want Hij is ons zelf op deze weg voorgegaan. Hij heeft zijn leven
uit liefde voor U afgelegd. Hij is voor u de dood ingegaan, om het voor u mogelijk te
maken dat u uw leven niet voor altijd verliest.

En vanuit het nieuwe leven dat Hij na zijn dood ontvangen heeft, reikt Hij u de hand.
Vraagt Hij u uw leven los te laten en het in zijn handen te leggen. Hij vraagt u Hem te
geloven op zijn Woord. Hij vraagt U zijn liefde te ontvangen en deze met uw liefde te
beantwoorden. Want zijn hart gaat naar u uit en Hij wil alleen maar dat u uw leven aan
Hem verliest, opdat Hij het van de eeuwige ondergang kan redden.

Laat dus uw leven los en leg het in Christus hadden. Dan ontvangt u niet alleen de liefde
van Jezus Christus en de vergeving van uw zonden door Hem. Maar u ontvangt ook zijn
Vader als uw Vader. En uw ontvangt zijn Geest als teken van zijn verbondenheid met u.
U ontvangt zijn Geest om nu al een begin te maken met het nieuwe leven dat Christus
voor u verdiend heeft door zijn dood. Laat dus uw oude leven los en richt uw oog en
hart op Jezus Christus. Elke dag opnieuw.

Amen



	Amen

