Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

Voorspelling door Hosea: 'Ook de inwoners van Samaria zijn tegen
mij in opstand gekomen. Daarom zullen ze gestraft worden. De
vijanden zullen iedereen doden, zelfs kleine kinderen en zwangere
vrouwen!'

Tijdens de regering van Menahem gebeurde dit. Tifsah werd
veroverd door koning Tiglatpileser van Assyrié. Iedereen werd
gedood, ook kleine kinderen en zwangere vrouwen.

Toen zag Amos in een droom wat de Assyriérs wilden doen: Hij zag
dat God heel veel sprinkhanen(= het leger van Assyri€) liet komen.
De sprinkhanen stonden klaar om het hele land kaal te vreten(= De
Assyriérs stonden klaar om heel Israél te vernietigen).

Daarom bad Amos voor het volk en zei: 'Heer, mijn God! Hoe kan uw
volk zo in leven blijven? Het is maar een heel klein volk. Blijf toch niet
kwaad op hen’ En de Heer kreeg spijt. 'Het zal niet gebeuren, zei hij.
Doordat Amos bad viel Assyrié alleen Tifsah aan en vernietigde niet
het hele volk. Maar Menachem bekeerde zich niet en vroeg God niet
om hulp. Hij ging naar de koning van Assyri€ en wilde dat
Tiglatpileser hem zou helpen om koning van Israél te blijven. Hij liet
alle rijke Israélieten een halve kilo zilver betalen. Al dat zilver gaf hij
aan koning Tiglatpileser. Die verliet toen het land Israél en ging terug
naar Assyrie.
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Er blijven nog letters over.

Samen vormen ze 3 woorden.
Schrijf die woorden op de streep.
Gevouwen handen zijn sterker dan




