Lees het verhaaltje.

Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

De Heer zegt: 'De dienaren in het paleis zijn verraders. Ze maken de
koning vrolijk, maar intussen bedenken ze een plan om hem te doden.
Ze maken de |leiders aan het lachen, maar infussen liegen ze tegen
hen. Ze zijn ontrouw aan de koning, omdat ze hem haten.

Op het jaarlijkse feest van de koning voeren de verraders hun plan
uit. Dan zorgen ze ervoor dat alle leiders dronken worden. En de
koning drinkt vrolijk meel Intussen verbergen de verraders hun haat.
Ja, na het feest begint hun haat te branden, en komt hun woede naar
buiten. Dan vernietigen ze hun leiders, ze vermoorden hun koningen.
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Er blijven nog letters over.

Samen vormen ze 1 woord. W an

Schrijf dat woord op de streep.

Niemand vraagt God om hulp. Dat is




