Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoker op.

De nederlagen volgden elkaar op: tegen de Edomieten, de Filistijnen
en tegen Aram, waar een grote groep gevangen genomen werd. En ook
tegen Israél waar op een dag 120.000 geoefende krijgers gedood
werden. De zoon en de hofmeester van Achaz werden ook gedood.
200.000 vrouwen en hun kinderen werden gevangen genomen. De
Israclieten namen een grote buit mee naar Samaria.

Toen het leger van Israél terugging naar Samaria, kwam een profeet
van de Heer naar hen toe. Hij heette Oded. Hij zei tegen hen: 'De
Heer was woedend op het volk van Juda. Daarom heeft hij ervoor
gezorgd dat jullie hen konden verslaan.

Maar jullie hebben heel veel mensen in Juda en Jeruzalem gedood. En
nu willen jullie willen hen ook nog als slaven en slavinnen voor je laten
werken! Stuur de gevangenen terug naar Juda.' 4 leiders gingen naar
het leger en zeiden: 'Breng die gevangenen niet naar Samaria. Want de
Heer is boos op ons, omdat we slechte dingen gedaan hebben!

Toen leverden de soldaten de buit in. Zij gaven kleren, schoenen, eten
en drinken en verzorgden de wonden van de gevangenen. Daarna

brachten ze hen terug naar de grens met Juda. &
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Er blijven nog letters over.
Samen vormen zij 3 woorden.
Schrijf ze op de streep.

God heeft nog steeds




