Als er al "blijdschap in
de hemel zal zijn over
één zondaar die zich
bekeert” (Lk 15:7),
wat moet de blijdschap
daar dan uitbundig zijn
geworden over de
bekering van een hele
stad. Maar.........




