Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

De mensen van Ninevé geloofden wat God gezegd had. Allen
bekeerden zij zich, van de oudste tot de jongste, zonder uitzonde-
ring. Ze besloten te vasten. En alle mensen trokken rouwkleren aan.
Zo lieten ze zien dat ze spijt hadden van hun slechte gedrag.

De koning van Ninevé hoorde wat er in zijn stad gebeurde. Hij stond
op van zijn troon en trok zijn koninklijke kleren uit. Hij deed rouwkle-
ren aan en ging in het stof op de grond zitten, de plaats van de
vernedering. Hij liet overal in de stad bekendmaken: 'Hier volgt een
opdracht van de koning en zijn ministers: Niemand mag iets eten of
drinken, ook de dieren niet. En iedereen moet rouwkleren dragen, ook
de dieren. Bid allemaal tot God. En laat niemand meer geweld gebrui-
ken of andere slechte dingen doen. Misschien zal God dan zijn plan
veranderen. Misschien zal hij medelijden met ons krijgen en niet meer
kwaad op ons zijn. Misschien zullen we dan niet sterven!

God zag dat de mensen van Ninevé een eind maakten aan hun slechte
gedrag. En hij kreeg medelijden. Hij wilde eerst de stad straffen,

maar deed het niet.
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Er blijven nog letters over.

=

Samen vormen ze 6 woorden. Schrijf die woorden op de streep.

Niemand wachtte
. Ze besloten zelf om hun rouwkleding aan te trekken en
de koning volgde hen.




