Maar de Heer zorgde voor een zware storm. De zee ging zo wild
tekeer, dat het schip bijna in stukken brak. De zeemannen werden
bang, en iedereen riep zijn eigen god om hulp. Ook gooiden ze alles
wat aan boord was, in zee, om de boot lichter te maken. Zo
probeerden ze het schip te redden.




