De Heer zegt: Tk haat jullie feesten. Ik wil er niets mee —~_~

te maken hebben. De offers die jullie brengen, wil ik ok
niet. Al jullie offers, ik kijk er niet naar. .

Zuré liever dat er weer eerlijke rechters komen. Dat moet net
Zo gewoon zijn als dat er water door een rivier stroomt
Wacht maar! Ik zal jullie uit Israél weghalen en naar een plaats
brengen ver voorbij de stad Damascus!

Dat zegt de Heer. God van de legermachten is Zijn Naam.




