Dit zegt God: 'Als jullie mij zoeken, zullen jullie leven. Maar zoek

mij niet in de plaatsen waar de altaren staan. Niet in Betel, niet in
Gilgal, en ook niet in Berseba. Want de inwoners van Gilgal worden
weggehaald, het zal zeker in ballingschap gaan. Alleen als jullie

mij zoeken, zullen jullie leven.

Maar als jullie mij niet zoeken, dan zal ik komen met een vuur.
Dat vuur zal jullie land verwoesten. Er is niemand die dat vuur
kan doven. Ik straf jullie, want jullie veranderen recht in onrecht.

En jullie haten eerlijke rechters!
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