Lees het verhaalt je.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

Op een dag kwam er iemand uit de stad Badl-Salisa bij de profeet
Elisa opzoeken. Hij bracht twintig broden voor hem mee. De
broden waren gebakken met gerst van de nieuwe oogst. De man
had ook nog wat vers graan in zijn tas.

Elisa zei tegen zijn knecht: 'Geef dit brood aan de profeten te
eten’ De knecht zei: ‘Meester, dat is beslist niet genoeg voor
honderd personen. 'Zo zegt de Here, antwoordde Elisa. Ze
kunnen allemaal van deze broden eten, en ze zullen nog
overhouden ook

Toen deelde de knecht het brood uit. Iedereen at ervan, en er
bleef nog brood over ook. Precies zoals de Heer gezegd had.
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Er blijven nog letters over.
Samen vormen ze een zin van 6 woorden. Welke zin?

Oplossing:




