Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

Elisa ging terug naar de stad Gilgal. Er was in die tijd hongersnood
in het land. Op een dag zaten de profeten van Gilgal bij elkaar met
Elisa. Elisa zei tegen zijn knecht: Zet een grote pot op het vuur en
maak soep klaar voor deze profeten. Eén van de profeten ging op
zoek naar eetbare planten. Hij vond een plant met ronde gele
vruchten. Hij plukte er zo veel van als hij kon dragen. Hij nam de
vruchten mee terug, sneed ze in stukjes en gooide die in de pot met
soep. Niemand wist precies wat het was.

De soep werd aan de mannen uitgedeeld. Maar zodra ze ervan
proefden, schreeuwden ze: Profeet, van dit eten gaan we dood!’
Ze konden geen hap door hun keel krijgen.

Toen zei Elisa: 'Breng me wat meel. Dat strooide hij in de pot.
Daarna zei hij: 'Deel de soep nu opnieuw uit! Toen was er niets
verkeerds meer in de pot.
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Er blijven nog letters over.

Samen vormen ze 4 woorden.

Schrijf die woorden op de streep

Oplossing:

is: giftige soep met meel eten.




