Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

Het was nacht, de bewakers stuurden dat bericht naar de koning.
De koning stond op. Hij zei tegen zijn raadgevers: Tk zal jullie
vertellen wat die Syriérs van plan zijnl Ze weten dat wij honger
hebben. Daarom hebben ze hun kamp verlaten en zich ergens in het
veld verstopt. Ze denken dat wij de stad wel uit zullen komen. En dan
willen ze ons levend gevangen nemen en de stad veroveren.

Eén van de raadgevers antwoordde: 'We hebben nog een aantal
paarden over, laten we die gebruiken. Want anders gaan ze toch
dood, net als de mensen in deze stad. Laten we 5 van die paarden
nemen en gaan kijken wat er gebeurd is'

De koning stuurde 2 wagens met paarden achter het leger van de
Syriérs aan. Ze zagen dat de hele weg vol lag met kleren en spullen
die de Syriérs in de haast hadden weggegooid. Ze gingen terug naar
de koning om hem dat te vertellen. Daarna ging iedereen de stad uit
om het kamp van de Syriérs leeg te halen.
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Er blijven nog letters over. Samen vormen ze 3 woorden.
Schrijf die woorden op de streep:

En ineens kostten 2 zakken gerst of 1 zak meel nog maar 1 zilverstuk.
De officier die altijd bij de koning was, moest bij de stadspoort
zorgen voor orde. Maar hij werd in de drukte onder de voet gelopen en
stierf. Precies zoals




