Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

's Ochtends scheen de opgaande zon over het water in het dal.
Daardoor leek het water zo rood als bloed. Toen de Moabieten dat
zagen, riepen ze: 'Bloed! Bloed! De koningen zijn met elkaar aan het
vechten gegaan en nu hebben ze elkaar gedood. Eropaf, mensen, op
naar de buit!’

Maar toen de Moabieten viak bij het legerkamp van de Israglieten
waren, vielen de Israélieten hen onverwachts aan. De Moabieten
vluchtten weg. De Israélieten joegen ze na tot in hun eigen land en
versloegen hen. Ze verwoestten hun steden. Ze gooiden stenen op
alle akkers, ze gooiden de waterbronnen dicht en ze hakten de
fruitbomen om.

De Israélieten hadden alleen de stad Kir-Chareset nog niet
veroverd. Maar nu vielen ze ook die stad aan. Toen de slingeraars
het omsingelden en aanvielen, zag de koning van Moab dat hij de
strijd ging verliezen. Hij probeerde nog met zevenhonderd soldaten
bij de koning van Edom te komen, maar dat lukte niet. Toen liet hij
zijn oudste zoon halen. Hij offerde hem op de stadsmuur. Daar
schrokken de Israélieten zo van, dat ze stopten met de aanval en

teruggingen naar huis.
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Er blijven nog letters over.

Samen vormen ze een woord.

Schrijf dat woord op de streep:

6od altijd!




