Daarna ging Gehazi weer naar zijn meester, de profeet
Elisa. Die vroeg hem: 'Waar kom je vandaan, Gehazi?'
Gehazi antwoordde: 'Tk ben niet weg geweest. Toen zei
Elisa: Tk heb heus wel gezien dat er iemand van zijn wagen
kwam en naar jou toe ging. Is dat jouw manier om geld en
kleren te krijgen? En olijftuinen en wijngaarden, schapen,
geiten en koeien, en slaven en slavinnen? Dit is je straf:
Nadman is nu gezond. Maar jij en al je nakomelingen zullen
dezelfde huidziekte krijgen als hij.’ Toen ging Gehazi weg
bij zijn meester. Zijn huid was zo wit gewordenals
sneeuw. Gl

Met zijn vraag gaf Elisa Gehazi de kans zelf met zijn kwaad voor
de dag te komen, maar hij pakte die kans niet.




