1. Lees het verhaaltje:

Vijftig profeten uit Jericho waren hen gevolgd. Die bleven op
een afstand staan kijken wat er zou gebeuren.

Elia deed zijn mantel uit, rolde hem op en sloeg ermee op het
water. Toen stroomde het water opzij, zodat ze samen de rivier
konden oversteken zonder nat te worden.

Aan de overkant zei Elia: 'Elisa, de Heer gaat me van je
wegnemen. Is er nog iets wat ik voor je kan doen? Dan moet je
het me nu vragen! Elisa antwoordde: 'Geef mij alstublieft de
kracht die u van de Heer gekregen hebt. Dan kan ik net zo'n
machtige profeet worden als u’ Elia zei: 'Je vraagt me iets wat
ik je niet zelf kan geven. Misschien zul je zien hoe ik van je
weggenomen word. Dan zul je krijgen wat je vraagt, maar
anders niet.




Husselpuzzel:
Help, de letters staan door elkaar gehutseld!

Ig-mﬁ%?l_,?uzze |I

2. Schud jij de letters weer goed.
(Tip: je kunt in het verhaaltje spieken.)

gaenryv nzei
36 25 1 12
neamt! zefl
17 20 18 35 2
virrei vegne
22 42 10
foereptn Here
16 o

ilae tacghmei

8 30 33 3
ratwe roetepf

19 32 24 11
vigtfij chkart
28 5 26 27

nezrod jegnirk

6 21 23 38 13 40
tan gengoemewn

7 34 41 15
reoveknets tein

29 7] 37 43 31 39 14

3. Vul de letters die boven de cijfers staan hieronder in.
Oplossing:

s s i s e
retrrter Cereee esteras o ey ol Lerioe
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