Lees het verhaaltje.
Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

Koning Achazja had weer eens problemen met de Moabieten. Dat was
zijn eigen schuld. Hij deed waar hij zelf zin in had. Hij diende niet
God, maar de Badl. Daar was God erg boos over.

Op een dag viel hij uit het raam. "Au, au, aul” huilde de koning. "Help
me toch, ik ga dood." Van alle kanten kwamen er knechten aangesneld
die hem op een brancard legden en naar binnen droegen.

Achaz ja was ernstig gewond. Zijn dokters konden hem niet helpen.
Maar denk je dat hij tot God ging bidden? Niks hoor.

Hij stuurde knechten naar de priester van Badl-Zebub, een god van
de volken rondom. 'Vraag aan de priester van Badl-Zebub of ik beter
zal worden! kreunde de koning. De boodschappers liepen zo hard ze
konden naar de tempel van die god.

Weet je wat die naam Badl-Zebub betekent?

'God van de vliegen.

Wat een gekke naam, hé? Iedereen weet dat vliegen graag dooie
dingen eten... Zo'n god te dienen is niet bepaald slim van Achazja.
Wat Ahazia deed was fout. Hij deed net alsof God niet bestond. Een
leider van het volk Israél die zoiets deed, een slecht voorbeeld.....
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Er blijven nog letters over.

Samen vormen ze een woord.

Schrijf dat woord op de streep.
Deut 18:10-12a: ‘Niemand mag de
voorspellen. Er mogen dus straks in jullie land geen waarzeggers of
tovenaars zijn.............. Want dat vindt de Heer afschuwelijk.'




