
Psalm 55  
2Luister, God, naar mijn gebed, 
3sla acht op mij en geef mij antwoord. 

Klagend loop ik rond, radeloos 
4door het schreeuwen van de vijand 

en het tieren van de goddelozen, 

want zij storten onheil over mij uit 

en bestoken mij met hun woede. 
5Mijn hart krimpt in mijn binnenste, 

doodsangst heeft mij bevangen, 
8ver, ver weg zou ik vluchten, 

overnachten in de woestijn, sela 
10Splijt hun tong, Heer, verwar hun spraak, 

want in de stad zie ik geweld en strijd, 
11In het hart van de stad heerst onheil en leed, 
13Zou een vijand mij grieven, ik zou het verdragen, 
14Maar jij, die dacht en deed als ik, 

mijn hartsvriend, mijn vertrouwde! 
15Wat genoten wij als wij samen waren 

bij het feestgedrang in Gods huis. 
17En ik? Ik roep tot God, 

de HEER zal mij redden. 
19Hij zal mij verlossen en in veiligheid brengen, 

mijn vijanden zal hij afweren, 

al zijn ze met velen tegen mij. 
20God hoort mij en vernedert hen. 

Hij troont van voor onze dagen, sela 

in hem is geen verandering, 

maar zij hebben voor hem geen ontzag. 
23Leg uw last op de HEER 

en hij zal u steunen, 

nooit zal hij dulden 

dat een rechtvaardige ten val komt. 
 

  



 


